DOĞU PERİNÇEK'İN HALKA ÇAĞRISI / "Sünni yurttaşlar, Alevi düşmanlığına karşı mücadele edelim. Alevi yurttaşlar, intikam ve misilleme kışkırtmalarına karşı uyanık olalım ve Sünni düşmanlığı ile mücadele edelim. Halkımız ,bütün o inaçlardan yurttaşlar olarak, Alevisiyle, Sinnisiyle tarihinde bağımsızlık ve özgürlük için birleşmiş ve büyük zaferler kazanmıştır. Birleşelim. İki süper devlete ve MHP'ye karşı mücadele edelim." 


PAZARTESİ 


25 


ARALIK 1978 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


300 KURUŞ 


Halk oda oda, ev ev direniyor MİT ve ordu içindeki gizli güçler yardım etti 


MHP Maras ta 
000 yurttasımızı katletti 


arman ien ene enam en m m 


tto 


TIKP Başkanı Perinçek 


"K.Maraş kafliamını tertipleyen güç MHP 

ve onun devlet içindeki 7 n ee n gizli suç ortaklarıdır” © ere 


© "Halka karşı saldıranlardan en çok yararlanan emperyalist Sovyetler Birliği”dir” 


ANKARA (ÖZEL) 

'TİKP Merkez Komitesi Başkanı Doğu Perinçek, K.Maraş'ta hükümetin duruma hakim olmadığını, Jandarma İl Alay Komutanının da tertip içinde olduğunu söyledi. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Perinçek, K Maraş'ta faşistlerin hemen hemen bütün evlere girdiklerini, bulabildikleri herkesi katlettiklerini ve ölü sayısının 550 civarında olduğunu söyledi. Perinçek konuşmasına şöyle devam etti: (Devamı Sa.7, Sü.8'de) 


© İl Jandarma Alay Komutanı saldırganlara yardım etti. Komutan ateş emrini T... TIKPK.Maraş i uygulamadı. Jandarmalar ağlıyor © Yürükselim Mahallesinde MHP'liler | Başkanı İ Katliama devam ederken Jandarma Komutanı halkın sığındığı evlere baskın |! " ISI 

ladik | HALK DİŞİYLE 

yaptı Ankara'dan emir verildiğini söyleyerek muhasara altındaki TİKP İl | TIRNAĞIYLA DİRENİYOR” 

Başkanının bulunduğu evi arattı e Caniler askeri bir düzen içinde hareket | * Karamaraş'a hücuma geçtiler şimdi ediyorlardı, başlarında eğitim görmüş uzmanlar vardı e MHP'liler el | 
| 
İ 


bırakmamışlar. Taş üstüne taş koymamışlar. 
Alevi vatandaşların nesi var, nesi yoksa yakıp yıkmışlar. Ördekdede köyünden on kişiyi kesmişler, Yenimahalle'de oluyor bu olay... Benim köylüleri kesmişler. Bizim partinin taraf- 


Fakat orada yoğun bir halk direnişiyle karşilaştıklarını zannediyorum. Köylülerin geldikleri söyleniyor, çevre köylerden 

E ri ~ . . Faşisiler Yenimahalle'de yakıp yıkmadık yer bombalarıyla İçişleri Bakanının da bulunduğu Vilayete saldırıya geçti r © Bir evde, 8 yurttaş satırlarla doğrandı © Üç-dört ailenin oturduğu bir evin, 25 kişilik halkı tamamen öldürüldü © Faşistler, Yürükselim Mahallesinin yarısına girebildiler. Karamaraş, Tekke, Yenimahalle ve Sergentepe'yi tamamen yakıp yıktılar © K.Maraş Valisi, dün kimsenin 


(Devamı sa. 5, sü. 3'te) 


binaya yöneldiler. Merdivenleri çık maya başladılar. Ellerinde makinalı tüfekler vardı. Parti binasını tamamen tahrip ettiler. Alt kattaki lastikçi dükkanını ateşe verdiler. Betonun 


ölmediğini 

e e e vii MHP'lilerin yaktığı TİKP 

Kana | ECEVİT BÜTÜN PARTİLERİ İl binasından kurtulan Eure yedir zamn uranas yemden | VE KURULUŞLARI ariyor BASYAZI — be BA AN Mi le Be yer Ülkemizi acıya boğan MHP ve čaro © | BiRLEŞMEYE ÇAĞIRDI Ma 


TİKP K.Maraş İl Binasının MHP'liler tarafından tahrip edildiği sırada binada bulunan Mehmet Özdemir böyle anlatıyordu ötayları... 

(Devamı sa. 5, sü. 1'de) 


olduğunu söylüyor 


AYDINLIK EKİBİ K.MARAŞ'TAKİ GELİŞMELERİ SAAT 
SAAT BİLDİRİYOR 


"MHP'li faşistler şimdi de Vilayete saldırıya geçtiler Ellerinde el bombaları ve makinalı tüfekler var. İçişleri Bakanı, Vali hepsi vilayette, Binaya ayrıca çok sayıda halk sığınmış durumda, 

"dJandarmalâr sayıları bini bulan saldırganları dağıtmak için havaya ateş açtı. Kıbrıs Caddesinde toplanan katiller binayı yakmaya hazırlanıyorlar. Civardaki evlerden askerlerin üzerine ateş açılıyor. 


AYRINTILI HABER 5. SAYFADA 


RR e e m DaN 


Kontrgerilla belasına artık bir son verelim 


© Olaylar üç-beş çapulcunun işi değildir Amaç, devlet içindeki karanlık güçlerin desteğiyle darbe tezgahlamaktır 


Cehenneme sağ girdim 


AYDINLIK MUHABİRİ 

KAHRAMANMARAŞ TAN YAZIYOR 

Saat 04.40'da Gaziantep'ten bir taksiye atlayıp Maraş'a hareket ettim. Daha yola çıkmadan polis ekipleri yolumuzu kesti. Basın kartına "geç" dediler ama, "Sen bilirsin, istersen dön" diye de eklediler. Durum hâlâ mi karışık diye sordum, "ölü sayısı 200 rahat var, 300'den korkuyoruz." cevabını aldım. "Devam" dedim şoföre. Az gittik, piyade birlikleri "dönseniz iyi olur" diye tekrarladılar. Oradan da geçtik. Narlı'ya bir kilometre kala, göğe yükselen alevlerle 


© Halkımız özgürlüklerin sınırlanmasını değil, MHP ve Kontrgertllanın üzerine yürüyecek cesur bir tutum istiyor 


a m e e Ka bar an 


© Hükümetin uzlaşmacı tutumu canilere cesaret verdi 


Daha ne bekliyoruz? MHP ve MİT'in içinden destek sağlandığı an-Kontrgerilla belasına bir son verelim laşılmaktadır. Biz bu gerçeği belirti- artık. K.Maraş'taki olaylar, üç-beş yoruz,daha önceki yayınlarımızda da 


çapulcunun işi değildir. Askeri birlik-Jer, jandarınalar şehrin içinde dolaşırken, Karamaraş Mahallesinde, Sergentepe'de, Yürükselim'de, Yenimahalle'de evlerin kapıları kırılıyor, insanlar katlediliyor, binalar ateşe 


veriliyordu. Belli ki, caniler himaye ediliyorlardı. Onları koruyan ve saldırtan bir takım gizli güçler vardı İşte size bir örnek, İl Jandarma Alay Komutanı. 

Daha başka kimler var, şu anda bilemiyoruz. 


Fakat, ordunun ve 


ordu ve devlet içindeki karanlık güç - leri MHP destekçilerini, isim isim açıkladık. İşte bu cinayetlerin arkasın- da böyle güçler var. 

MHP'liler "yılbaşma kadar hükümeti devireceğiz" diyerek, bir ordu darbesi peşinde koştuklarını ifade etmektedirler. Görülmemiş vahşetin amacının Sıkıyönetim ve ordu müdahalesini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. 

20 Nisan'da Doğu Perinçek, gazetemizdeki başyazısında MİT içindeki (Devamı sa.6 Sü.6'da) 


"SAAT: 10.10. Önce büyük bir patlama duyduk. Bu patlamayı 200- 
300 el silah sesi izledi. 
Sonra MHP'liler grup halinde saldınya geçtiler. 
Jandarmanın ateş açmasından sonra bir ara dağılan grubun, olay yerin- 

(Devamı Sa.7, Sü.1'de) 


KAHRAMAN- 
MARAŞ OLAY- 
LARI İLE İL- 
GİLİ 


RESİM- 
LER 8. SAYFA- 
MIZDA. 


karşılaştık. Narlı benzin istasyonu yanıyordu cayır cayır. Ne kundakçılar vardı görünürde , ne sondürmeye çalışan. . . Resmini çektim yangı- nın, “Şoför "gözünü seveyim abi, elini çabuk tut" diye bağırıyordu. Devam ettik. 

Maraş'a yaklaştıkça endişeli bir sessizlik kuşattı çevremizi. Görünürde tek bir canlıya raslamadık. 

Maraş'a giriyoruz, hâlâ ne bir tedbir, ne de güvence var. 

Hava teneffüs edilir gibi değil, ürpertici... 
Titrememek elde değil. Kendi ölümüm aklıma en son gelen ihtimal. Bir garip ortalık. Tam bir sessizlik’ hakim, ama kulağıma sesler geliyor. 
Sonra anlıyorum, ağlamıyor ama, inliyor Maraş.İnilti, bu sesler... 

İstasyon Caddesinden dumanlar yükseliyor. 


ekiplerine rastlıyorum. Kaç vangına gittiklerini (Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


Bir dükkan, alevler içinde. Az sonra ) 


ŞEHRİ YAKIP YIKAN FAŞİSTLER HALEN 


SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYORLAR 


SALDIRININ BAŞ HEDEFLERİNDEN BİRİ DE TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ BİNASIYDI 


TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ 

Mevcut yasa, toplantının yapılacağı saatten 24 saat evvel mülki amire başvurmayı zorunlu saymakta. 7. maddede yapılan değişiklikle, bu süre 72 saate çıkarılmaktadır. Bu değişiklikle, toplumun degişen toplumsal olayların akabinde toplantı düzenlemesi, gösteri yapmasının zorlaştırılması istenmekte. 

Temel hak ve özgürlüklerden olan toplantı ve göstefi yapma özgürlüğünü kısıtla - Yıcı bu tarz yasaların Anayasa'ya aykırılığı açıktır. Bundan önce yapılan değişiklik Anayasa Mahkemesi'nin 14. 3.974 
gün E 1973/73, K. 1974/9 sayılı kararıyla iptal edilmişti. 

10. maddeyle ilgili değişiklik tasarısında; toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında şiddet hareketlerine girişileceğinin veya toplantı ve yürüyüşün şiddet hareketlerine dönüşeceğinin Veya yapılmasına veya devamına engel olunacağı yolunda ciddi bilgilerin elde edildiği veya toplantı ve yürüyüşün güvenlik içinde yapılmasının temininin uzun zamana gerek gösterdiği hallerde mülki amir toplantıyı 10 gün erteleyebilecek, 

Ciddi bilgileri toplayan Emniyet Kuvvetleri ve MİT'dir. Onların düzenleyeceği bir tutanak toplantının ertelenmesi için ciddi bilgi sayılacak. Toplantının yapılmasının istenmemesi halinde bu türden yazıları elde etmek hiç te zor değildir. 

Öte yandan idare güvenliği sağlamak için zamana ihtiyaç var bahanesine de sığınabilir. Kimse de bunların aksini ispatedemez. 

Yani tasarı yasalaştığında yapılması istenmeyen toplantıları ertelemek için idarenin mazereti cebinde demektir. 

Yasa tasarısında 10 günlük erteleme- nın bir defaya mahsus olduğu belirtilmemekte. Böylece idare bir toplantıyı 10'ar günlük sürelerle süresiz erteleyebilecektir. 

Yine mülki amir aynı gerekçelerle yürüyüş güzergahını her seferinde değiştirebilecek. 

İdarenin bu tür kararlarına Asliye Ceza Mahkemesine itiraz hakkı tanınmış, ama bu hakkın pratik bir yarar sağlaması 


ANADOLU” BASINI. ? 


KiRAZ POSTASI 


11.12.1978— KİRAZ 


Bize şöyle soruyorlar. "Gerici partilere oy verenler ikna edilebilirler mi? Bunları dövmek maceracılık mıdır? Hep böyle ölecek miyiz?" 


Bizim amacımız halkı birleştirmek en geniş çoğunluğu kazanmak halk düşmanlarını bir avuç bırakmaktır. 
Bunun için uygulayacağımız yöntem 


y sem lı, en işbirlikçi, en saldırgan sermaye de bu amacımıza hizmet etmelidir. a l y Mesela, faşist diye yoldan geçen e ll ağası akımı olarak ortaya MHP'liyi döymek veya öldürmek dev- 


kullanılan bır silahtır. Devrim, gericilerin halka saldırarak bütün yolların kapanmasından doğmaktadır. 


Mesele tek tek faşistlerle, şizmle mücadeledir. 
dayandığı sosyal bir temel vardır. 
Son 20 yıl içinde ülkemizde faşizm Amerikan emperyalizmine en bağım- 


Baskı yasa tasarıları üzerine 


mümkün değil. 

Evvela böyle bir itiraz yapabilmek için idarenin kararını mahkemeye sunmak gerekli. MC tipi bir iktidar hem toplantıyı yasaklar, hem de, kararı vermeyebilir. O taktirde itiraz hakkı askıda kalacak. 

Hatırlanacağı gibi MC döneminde pek çok eğitim enstitüsinde öğrencilerin sınıf- ta kaldığı sözlü olarak söylenmekle birlikte Danıştay'a dava açamamaları için bu kararlar yazılı olarak bildirilmemişti. 

Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilse bile, inceleme dosya üzerinde yapılacak. 
İtiraz edenin kendini savunma imkanı olmadığı gibi, örneğin toplantı yapıldığın- da saldırı olacağına ilişkin MİT raporuna dayalı idare kararı yasaya uygun olacağından mahkemenin yapabileceği birşey yoktur. 

Böyle bir itirazdan olumlu sonuç alın- sa bile, getirilen süreler böyle bir toplantı- nin yapılmasını da! gereksiz kılabilir. Hakim 48 saat içinde inceleyecek, toplantı kararının tebliğinden 24 saat sonra yapılacak, yani itirazdan en erken 10 gün sonra toplantı yapılabilecek ki,bu durum itirazı gereksizleştirmektedir. 

Yeni tasarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasının cezai hükümleri de 5 misli ağırlaştırılmakta. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün 10. 
maddesinde önceden değişiklik yapılmış, Anayasa Mahkemesinin 14.3.1974 gün ve 1973/33, K. 1974/9 sayılı kararıyla iptal edilmişti. Aynı mahiyetteki yeni tasarıları bekleyen akibette budur. 

Ecevit'in anayasaya kesinlikle aykırı böyle bir tasarı yasalaştırma isteğini izah zor. 


DERNEKLER YASASIYLA İLGİLİ TASARILAR. 

657 sayılı devlet memurları yasasının 
1.kısmının 2. bölümünün sonuna yapılan ekle, memurların bu bölümün 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. maddelerinde belirtilen ilke ödev ve sorumluluklarla bağdaşmayan amaçlar güden veya faaliyet gösteren dernekleri kuramayacakları, üye olmayacakları, bu demeklerin faaliyetlerini desteklemeyecekleri , başkalarını üye olmaya zorlamayacakları esası getirilmektedir. Belirtilen maddelerde devlet memurlarının 


t SESLENİYOR 


“Gerici partilere oy 


Hüseyin Gökçearslan AVUKAT 
Mem-Der Hukuk Müşaviri SADE ETA AYA EN KYA AM EE 


ödev ve sorumlulukları sayılmıştır. Bunlar sırasıyla sadakat, tarafsızlık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış, amire karşı sorumluluk, emirlerin yürütülmesi, kanunsuz emir, kişisel sorumluluk konusunda kurallar koymaktadır. Memurlar- dan bu tür sorumluluklara uygun hareket etmesi istenebilir, bu doğaldır. Ancak bu maddelerde belirtilen ilke, ödev ve sorumluluklarla bağdaşmayan amaçlar güden dernek kurma, üye olma, başkasını üye etme konusunda getirilen kural dar ve geniş yoruma elverişlidir. Bir derneğin bu maddelerde belirtilen kurllardan birisiyle bağdaşmadığı, bir faaliyetinin buna aykırı olduğu her zaman ileri sürülebilir. 

Getirilen bu yasa değişikliği memurlara dernek kurma imkanını vermemektedir. Getirilen hükümler anayasal hak ve özgürlüklerden olan dernek kurma hakkını zedelemekte, hatta çiğnemektedir. 
Anayasa dernek kurma özgürlüğünü tanırken insanları memur, “işçi ve ` bunun gibi ayırımlara tabi,tutmamış,hepsine bu özgürlüğü tanımıştır. Bu tasarıyla bu özgürlük yok edilmektedir. 

Emniyet Kuvvetleri ile ilgili yasa değişikliğinde getirilen ek: 7. madde polislerin dernek kurmasını bir nevi engellemektedir. Emekli polislerin kurdukları dernekler hariç, polis derneklerinin, "polis" ve "emniyet" veya bu anlama gelen veya bu sözcüklerin baş ve sonuna getirilen eklerle maydana getirilen kelimeleri kullanarak mevkute (kitap ve bunun gibi yayınlar) el ilanları, her türlü yayın yapması yasaklanmakta. Polis yıldızı ambleminin 


kullanılması yasaklanmaktadır. Bu, aslın” 


da daha önce polis derneklerini kapatma isteğine gösterilen tepki sebebiyle kapatılmayan derneklerin faaliyetini önleme isteğinden doğmaktadır. 

Bu yasa yürürlülük kazandığı zaman 


HALKIN SESİ 


Kö mür insandan verenler ma ikna edilebilir mi?” | daha m değerli? 


değil ta- 
Faşizmin de 


ALTINDAN Kö 
ÇIKARILAN EVLER 


ÇÖKÜYOR 


R. CAKIROĞLU—BİROL KURTUL 


başta POL -DER olmak üzere hiç bir polis derneği yayın yapmayacak. Polis dernekleri elbette yasaklanan kelimeleri, ondan türetilen kelimeleri, yada bu anlama gelen kelimeleri kul- 


“lanarak yayın yapabilirler. Bu yasakla 


bunların yayın yapması, bildiri, afiş yapması imkansız hale gelmekte. 

Dernekler yasasında getirilen değişiklikle, bunların demokratik işlevi kaldırilmak, sırf bir menfaat grubu olması sağlanmak istenmektedir. 

Mevcut yasaya göre dernek tüzükleri Valiliklerce incelenmekte, aykırı durumların olması halinde, düzeltilmesi için dernek yönetimine 30 günlük süre tanımakta. Tasarı ise bu tür eksikliklerin veya yasalara aykırılıkların tespiti halinde, düzeltme için süre tanıma yerine, doğrudan kurucuların mahkum olmasını ve derneğin kapanmasını amaçlamakta. y 

Dernekler yasasında kimlerin dernek kuramayacakları sayılmış, yeni tasarıyla dernek kurması yasaklanan bu kişilerin üye olması da yasaklanmakta. Bir dernek görevlisi bilmeden böyle bir kimseyi dergene üye yapmışsa 2 -5 yıl arasında mahkum olacak. 

Dernek yöneticisi nerden bilsin başvuran kişinin derneğe üye olmasının yasaklandığını? 

Tasarı derneğin amacını oldukça dar tuttuğu gibi, faaliyetlerinin bu amaca tıpa tıp uygunı olmasını, çalışma tarzının uygun olmasını da istemekte. 

Tasarı dernek hayatının istikrar kazanmasını da engellemekte. Mevcut yasa dernek tüzüğünün incelenmesi ve onaylanmasından sonra ilanını öngörmekte.Onaylamadan sonra tüzüğün bir daha inceleme- ye tabi tutulması sözkonusu değildir. Oysa tasarıya göre mülki amir tekrar tekrar inceleyebilecek. Hukuk düzeninde her olayın, her işlemin kesinleştiği son bulduğu bir nokta vardır. Bu ne demektir? 
Siz mülki amir olarak yasalara aykırı bir yön bulunmadığı için tüzüğü onayacaksınız, sonra da aklınız nerde kaldıysa tüzüğü inceledim, şu şu maddesi hukuka aykırı, yasaya aykırı diyeceksiniz.Bunun hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen bir toplum düzeninde yeri olmaz. Olsa ol- 


EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMESİ, 


(2) 


sa Franko İspanya'sında, Hitler Almanya" sında, Şah'ın yönetimindeki İran'da olabilir. 

Tasarı yasalaştığı taktirde Yasal olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak tarihe karışacak. 

Dernekler Yasasının 35. maddesinde yapılan değişiklikle, amaç dışı faaliyetler yasaklandığı gibi, enteresan suç türü de yaratılmış; Rejim, doktrin, ideoloji itibariyle kanunların yasakladığı bir amacı benimseyen devlet, partiyi, tüzel kişiliği (Dernek ve bunun gibi) bu amaç ve faaliyetleri benimseyen ölü yada yaşayan kişileri övmek için toplantı yapmak, yayın yapmak ve bunun gibi faaliyetlerde bulunmak yasaklanmıştır. 

Tasarı siyaset yapma yasağını da getirmekte, Bu deyim her türlü faaliyeti içine alabilecek kadar geniş yorumlanabilir. Bu gün de derneklerin ülke sorunlarıyla ilgili tüm faaliyetleri siyaset yapmak damgasını yemekte. Bu deyim yasalaşma imkanı bulduğunda, derneklerin her faaliyeti bu sebeple suç sayılıp kapatılacak. 

SONUÇ 

Anarşiyi Önleme adına çıkarılmak istenen yasaların Anayasa'nın tanıdığı temel haklara aykırılığı açık. Aykırılığın da ötesinde temel hak ve özgürlüklerinin özüne de dokunmakta, bu hakların kullanılmasını imkansız yapmakta. Anayasa" nın 11. maddesi temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmayacağı ilkesini getirmiştir. Bu tasarılar yasalaşsa bile Anayasa Mahkemesince iptal edilecekği kesindir. Hatta bu yasaların mevcut durumuyla yasalaşma olanağı da zayıftır. 
CHP'li parlamenterlerin alınlarına özgürlük düşmanlığı damgasını yapıştıranlara İzin vermeyeceğinde de kuşku duymuyoruz. Ancak önemli olan bu türden bir tasarının yasalaşması niyetini taşimaktır. Olaylara böylesine tersinden bakanların ülkemizde çözeceği hiç bir sorun yoktur. v 

Anarşiyi önleme gerekçesiyle getirilen bu yasa tasarıları, sonuç itibariyle anarşiyi güçlendirecektir. Halkın özgürlüğünün boğulduğu bir ortamda karanlık güçler o oranda güçlenir. -BİTTİ-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BINLERCE 


HAYATIYLA OYNUYOR. 


rimcilere değil faşistlere hizmet ever. 
Onun haklı zemine geçmesine yol açar. 


Bugün ülke içindeki zorluklarının yanında faşizmin içine düştüğü bunalımın en önemli nedeni bağlı bulunduğu. emperyalist ülkenin gerilemesi ve yerini Rusya'ya bırakma süreci içerisine girmesidir. Sahte solcuların kendilerinden olmayan herkese zor kullanmayı düşünmesi de esasında faşistleri güçlendirmenin bir yoludur. Bunlar CHP'yi MHP'den farksız ilan ederek zor yaaa kesimin oranını yükseltiyor. Böyle bir kafa,isterse en parlak, en devrimci en kahrolsuncu laflar etsin, devrimci olamaz. Ancak derebeyi olabilirler, 


Halka saldiran, halka zulmeden her eyleme en geniş çoğunlukla birleşip karşı koymalıyız. 


Amacımız toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan emekçileri, yurtseverleri, çıkarları emperyalizmle çelişen 45 milyonu birleştirmektir. 
Şüphesiz toplumun büyük çoğunluğunu sonuçta ancak devrimciler kazanabilirler. Çün kü devrimciler gerçeğe dayanmakta, halkın menfaatlerini savunmakta ve e için mücadele etmektedirler. Gericiler ise, ne karar yalan sloganlara dayanırlarsa dayansınlar, eninde sonunda esas yöntem olarak zor kullanırar. (İşte İran) Zor 

į halkın elinde bir savunma aracıdır. 
| Gericilerin elinde ise halkı ezmek için 


"Ecevit hükümet olmadan önceki söylediklerinin tam tersini yapıyor” 


Yüzlerce demokratik örgütün sır. 
tına basa basa hükümet olabilen CHP, anarşiyi önlemek istiyorsa demokrat görüş yerine demokrasiyi halka indirmek zorundadır. 


mizde süregelen anarşiyi önleyeme.- yen hükümet, mevcut Yasalarda değişiklik yapma çabası içinde. Hükümet , anarşinin esas kaynağı olan iki süper devlet arasında izlediği denge politikasına son vermeden, Kontrgerillanın Ülkede alabildiğine özgürlük slo- üzerine gitmeden, faşist odakları daganları ile halkın en hassas özlem Pa hiç bir şekilde önleyemez.. 
damarını yakalayarak işbaşına gelen  (MEM-BER BASIN BÜLTENİ 28.11. 
Ecevit, söylediklerinin tam aksini 1978-003)... 

yapmaktadır. En çok baskı gören de memur kesimidir. Herkese sendikalı, grevli haklar vaadeden Ecevit bugün yeni Yasa tasarıları ile özgürlükleri kısıtlayıcı yeni yöntemler uygulamaya çalışmaktadır. 


Demekler Yasasında, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında değiştirilmek istenen birçok maddenin bugün bir milyonu aşan memur kesi: minin düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlar nitelikte olduğu görülmektedir. 


“Anarşi ancak biz hükumet olunca biter" diyen Ecevit ve kabinesi özgürlükleri kısıtlayarak "Anarşi" önleme girişimini sürdürüyor. Kendini hükümet yapacak kadar destekleyen Kitlelerin istemlerine karşı kulaklarını tikıyor!... 


61 Anayasası ile tanınan grevsiz 
sendika hakkı 12 Mart döneminde ellerinden alınan memurlar, Ecevit Hükümeti döneminde de siyaseti yasaklayan çağ dışı anlayışın boyunduruğu altındadır. Oysa hükümet olmadan önce "bu parlamento çağın gerisinde" diyebilen bir lider bugün 
12 Mart getirmek için 12 Mart baskılarının. üzerine çıkmak için yarışa girişmişcesine Örgütlenme özgürlüğünü göstermelik hale getirmeye çalışmaktadır. 


, Ecevit, eğer solu biraz olsun kendine çekebilseydi, hiç olmazsa bugünkü anarşi tablosu biraz daha düşük sayı gösterirdi. 


Sendikal hak isteyen memurlar bugün tamamen ellerinden alınan sendika kurma hakkının ardından tekrar özgürlüklerini kısıtlayıcı yasalar çıkarmak isteyen Ecevit Hükümetinin yeni "önlemler paketi" için bakın ne diy orlar: 

“İşbaşına geldiğinden beri, ülke 


Bu uygulamaları kınayan MEM-DER yaptığı açıklamada, bu uygulamalara karşı çıkacaklarını belirterek, özgürlüklerini” arama yolunda kararlı olduklarını vurguluyorlar. 


Zonguldak'ın bazı yerlerinde evler çöküyor. 
Bazı yerlerinde çökmek üzere. Ereğli Kömür İşletmesi yer altında günlerce insanı ölüme, meslek hastalığına, kötü beslenme koşullarına zorunlu bıraktığı gibi yer üstünde de yüzlerce insan aynı durumda. 


Gelik-Esen Oo gecekondu mahallesi bunlardan biri. Zonguldak'a yarım saat uzaklıkta, dağın içine kurulmuş bir yer, Binlezce işçi yaşıyor burada. Bir o kadardan fazla da gecekondu halkı. Halk tedirgin. İşçiler tedirgin. 
Halkın evleri yıkılıyor, işçilerin evleri çökme teh likesi altında. Çok kere dilekçeler yazılmış, ce vap yok. Büyük adamlar gelmiş, hep "daha sonra" denilmiş. 

Kozlu'da da evler çökmüş. Daha çatlayanlar var. Arayan soran yok. 
Kozlu Lisesinin duvarları da aynı nedenden, altından ocak geçtiği için çatlaklarla dolu. 

Birkaç ay önce Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'un inceleme yaptığı Gelik Ocaklarının bulunduğu bölgeye gidiyoruz Araba dik yollardan güçlükle tırmanırken, şoför bize harabeye dönmüş bir binayı gösteriyor. 


Kozlu Bölgesinde 


"Bakın, adam buraya iki yüzbin lira harcadı. Ev çöktü gitti. İçinde oturamadı bile. Burayı terk etti. O kadar parası havaya gitti. Belediye ruhsat vermesine veriyor ama Sonra korumuyorlar." 

Gelik-Esen Mahallesine çıkıyoruz. Sağda solda çatlak, yarısı yana yatmış evler. Kimisinin duvarları iyice açılmış, kimisinin de yarısı çökmüş. Çocuklar oynuyor sokaklarda. 

Buraya daha önce Bahir Ersoy'un o inceleme gezisinde de gelmiştik. 
Mahalle halkı şikayetlerini bakana götürmüşler, hiç bir itirazla karşılaşmamışlardı. İşçi pavyonlarının çökebileceği de bildirilmişti. Yardım istemişti Ereğli Kömürleri İşletmesinden, Bakanlıktan. Halk ısrarla Zonğuldak (o parlamenterleri olan Behiç Sonbay ve Burhan Karaçdik'e iletmişlerdi durumlarını. 

Punları düşünürken 
Esen Mahallesi içinde ilerlerken ilk gördüğümüz Ekrem Özcan. Evinin önünde bir şeylere ilgileniyor. Selam veriyoruz, kederi yüzü, gülümsemeye çalışıyor. Yer gösteriyor bize. Bu çökme olayını başlangıçtan 


Karadonun Esen Bölgesinde 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Çalışma Bakanı Bahir Ersoy incelemeler yapar - ken evinin yarısı çöken ve evinin üzerinde kiremit kalmayan bir ev sahibi gaze- 


tecilere böyle poz veriyordu. Ve Ersoy çözüm bulunacak diyordu. İşte o günden bu yana aylar geçti.Ne çözüm bulundu, ne birşey. Değişen bir şey varsa 


birkaç ev daha çök 


almasını istiy oruz. 

"Bir sabah kalktım duvar çizilmişti. Her gün çizik büyüdü. Çevrede bir çok ev yıkıldı. Birçok yere başvurduk... Valilikten tutun da müesseseye kadar, Müesseseden bizi kovuyorlar. Halbuki bu müessesede biz çalışıyoruz. 
Sekiz-dokuz yıldır da'bu evde oturuyoruz. Bir iki yıl var ki her gece can korkusuyla yatar olduk. 
Mevsim kış. Yağmur yağdıkça toprak haliyle yumuşayacak. Her an çökebilir. Sekiz nüfusla 'nereye gidebiliriz? Kalabalik olduğumuz için ev de vermiyorlar. Ondört yıl çalışıp, yaptırdığımız 


altından kömür alındığı için evler çatlamış ve boşaltılmış. Bu çevrede yüzlerce ev bu durumda. Belediye çatlayan evlerden halkın çıkmasını isterken ne Ereğli Kömür İşletmesi ne de belediye bu insanlarrın nereye yerleşeceğini sormuyor bile, . : 


eve verdiğimiz gineğimizi bizden terk etmemizi istiyorlar." 

Bir gece rahat yok. 
Kim rahat kalabilir bu duvarlar arasında? Her gece duvarlar çatırdıyor. 
Çevrede on ev oturulmaz halde. Bir on tane de çatlamış. Bu evlerin de olacağı belli Ortalama bir evde iki aile oturuyor. 
Nereye gidecek bu insanlar?" diyor Ekrem Özcan. Tekrar ediyor Ekrem Özcan, "Ne yapalım, kömür insandan daha deerliymiş." 
a DRA AON bizi diğer evlere götürüyor. Hafiz Özer'in evine. Evin hanımı yerdeki kilimleri kaldırıp, çöken tahtaları gösteriyor. "Aha iste şurâya çubuk soksanız iki metre gidiyor. Adamlarımızın on iki yıldır çalıştıklarını tim bu evlere döktük. Her gece nasıl uyuduğumuzu bilmiy orruz. Ha çöktü, ha çökecek. Aşağısı uçurum. 
Yuvarlanabilir de." 

Bundan sonra Mehmet Sarıcan'ın evine geçiyo- 


ruz. 
"EKİ (Ereğli Kömür İşletmesi) yıktı bizi, Kala kala tek odamız kaldı. 
O da çökmek üzere. Dört yıl önce 50 bin lira masraf etmiştik. Yazık değil mi bize? Ereğli Kömürleri İşletmesi bizden vazgeçiyor kömürden vazgeçmiyor. Buradaki kö- 


mür iyiymiş. Bilenler birkaç yıla varmaz evlerin hepsi yıkılır gider diyorlar. Hiçbir yerden umudumuz kalmadı." Komşuları da tasdikliyor. 
Hepsinin durumu birbiri- nin benzeri. 

( Devam edecek) 


Bugünden itibaren 


e € 


her gün 


Yarabbi bu ne sevgi? 


Biz böylesine coşkunca mı karşılanacaktık 


bu sütunlarda? 


Ve okurlar; aralıksız yazmamız hususunda bizimle bu şekilde ilgilenecek miydi? 
Aydınlık'a mektuplar, telefonlar yağıyor. 
Hemen hepsi de her gün yazmamızı istiyor. 
Daha da ötesi emrediyor! 
Emredersin velinimetim sevgili okur. . . 
Arzularının, emirlerinin başımın üstünde yeri 


var. 


Bilirim ki seni ben kırsam, gazete kıramaz. 
Nitekim bizim sayfanın sorumlusu arkadaş telefonda bana dil döküyor: "Her gün yazar mısınız?" 
Ben diretiyorum: "Hiç olmazsa Cumartesile- 


# 


ri yazmasam?" 


Sonunda emir büyük yerden çıkıyor: 


bu 
Fec... 
Öyle de oluyor. 


“Her gin yazacaksın. Okurların arzusu 


Okur deyince akan sular durur. 


Bugünden itibaren her gün bu köşede berabe- 


riz artık. 


Gücüm yettiğince, dilim döndüğünce ve kalemim elverdiğince sizlere "Yazıların en tatlısını, sevgilerin bin katlısını" sunmaya gayret edece, 


gim. 


İlhamı senden alıp, yine sana vereceğim. 
Ve sen; gazetede yazım çıktıktan hemen iki gün sonra mektubunu aldığım, bana Yozgat'tan 


yazan Ispartalı Ahmet Çetin. . . 


Övgilerine binlerce teşekkür, Benimle devamlı mektuplaşmak isteğine mil- 


yon kere EVET! 


Yaz bana Devrimci Ahmet Çetin. ... 

Senin mektubun elden ele dolaştı büroda. . . 

En çok da "Sana sütunlarını açan Aydınlık'a devrimciler adına teşekkürlerimi sunarım" di- 


yen cümlen beğenildi. 


Duygulu bir insansın belli. 
"Hiç durma yaz..." 


"Yaz" diyorsun. 
Yazıyorum işte. 


kkk 


Böyledir bu işler. 


Oysa biz, önceleri söyleyecek sözümüz oldu-Zu'zaman ve zaman zaman yazacaktık. 

Ardından bizim yazıişleri haftada 4 gün yazmamı istedi benden. Şimdi de her gün. 

Bilirim, zor iştir her gün yazmak. 

Ama madem okur istiyor, iki elimiz kanda» 


da olsa yazacağız elbet. 
Ve ey sevgili okur... 


| Farkında olmadan bir hata yaparsam uyar 
beni. Bir kusurum olursa affet! 
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YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 
Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek 


-Turancılığa ve Irkçıltğa Karşı Mücadele- 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Lenin, Stalin, Mao Dimitrov 


Türkiye Üzerine 


BÜTÜN KİTAPÇILARDA 
185 Sayfa 15 Lira 


Genel Dağıtım; TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 - İSTANBUL 
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| 
SEVGİ EKMEKTİR i 


SOLDAN SAĞA: 1) Belli bir amaçla 'kurulmuş' ve sistemli bir işlerliği olan 


yapılar, 


kuruluş - Tersi tadı olmayan, 


lezzetsiz. 2) Belli bir konuda bilgili kişilerin düşüncelerini izleyicilere aktarmak için düzenlenen tartışmalı toplantı. 3) Bir birlikte en yüksek rütbeli subay, kumandan - Kimyada Kalay'ın simgesi. 
4) Yüzümüzün üst kısmı - Vücudumuzun yüzde yetmiş kadarını oluşturan sıvı - Bir renk. 5) Portekiz'in Caetano'dan önceki faşist diktatörü - İnsanlar ve hayvanlarda yaşamı ifade eden sözcük. 6) Milimetrenin Kısa yazılışı - Tersi 1977'de Fransız sömürgeliğinden kurtulup bağımsızlığına kavuşan bir Kızıldeniz ülkesi, 7) Kaba ve kalın yün kumaş - Sıcak su, şe- 


Ker ve limondan hazırlanan bir içecek ya da eski bir Alman filozofu - Kötünün karşıtı, 8) 4 Aralık 1978! tarihinde faşist 


katiller (o tarafından 


Elazığ'da 


dört 


yurttaşla birlikte katledilen gazetemiz 


emekçisi -Genislik. 


YUKARDAN AŞAĞI: 1) Değişme, kliring - Eski dilde su. 2) Tersi bir harfin okunuşu - Gazyağıyla çalışan eski tip aydınlatıcılara denir. 3) Utanıp çekinmek. 4) Ortodoks Hıristiyanlarda İsa, Meryem ve azizlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılan resimlerine denir.5) Katışıksız, saf - Büyük balık oltası. 6) Avrupa'da uzun bir nehir - Tersi Kimyada Sodyum'un simgesi. 7) Tersi yemeklere tat verici bir madde - Boks karşılaşması yapılan zemin. 8) Tersi bir renk - Tersi çok uludu bir şirket 9)Spiker, takdimci. 


10)Türk Malı'nın kısa yazılışı - 


Büyük erkek kardeş. 11)Da- 


kikanın altmışta biri. 12)Zırhlı bir savaş aracı - Masallarda sık sık adı geçen gerçekte varolmayan gerçeküstü varlık. 


ononon- 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


678941011 


25 Aralık 1978 


İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde Şah'ın ordusu halka ateş açtı. Resmi açıklamalara göre 21 kişi öldü, 100 kişi de yaralandı. Sıkıyönetim altındaki 


“m 


İran halkı tükenmek bitmek bilmeyen cesareti ile dün Meşhed'de yeni şehitler verdi. Ama her şehidin cenaze töreni Şah rejimine karşı mücadeleyi vine aynı yerden devam ettiriyor. 


Şah ın ordusu, Meşhed'de - halka yine ateş açtı 


TAHRAN 


Meşhed kentinde muhalefet liderlerinden Ayetullah 


Şirazi'nin evinde bulunan halkı dağıtmak isteyen askeri kuvvetler saldırıya geçerek çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı. Ölü sayısının resmi çevrelerin açıkladığı sayıdan çok yüksek olduğu bildiriliyor. 
Cumartesi günü meydana gelen bu olaylarda öldürülenlerin Pazar günü yapılan cenaze töreni sıra- 


kapattı 


sında cenaze törenine katılan halk sivil giysiler içinde 


yürüyüşe sızan üç askerilinç ederek öldürdü. 
Genel grevde olan Meşhed kenti, dün de büyük 


gösterilere sahne oldu. 

Ayetullah Şirazi halkı mücadeleye çağırarak sıkyönetim kalkana kadar gösterilerin süreceğini açıkladı. Şirazi yapılacak gösterileri bizzat yönete ceğini söyledi. 

Öte yandan Tahran' 
daki ABD Büyükelçiliği önünde, ABD'nin Şah'ı desteklemesini protesto eden öğrencile.e askeri birlikler ateş açtı. Makinalı tüfeklerle açılan ateş sonucu en az yedi öğrencinin vurulduğu tahmin ediliyor. 


LİSELER ÖNCE 
AÇILDI SONRA YİNE KAPATILDI 

Askeri hükümet tarafından olayların önlenmesi gerekçesiyle kapatılan liseler, öğrencilerin talebi üzerine önce açıldı, ancak öğrenciler 'Şah'a karşı yürüttükleri mücadeleyi okullarda da sürdürünce hükümet liseleri yeni bir emirle kapattı. 

Öte yandan, evvelki gün, Tahran Üniversitesini ve Milli Eğitim Bakanlığını işgal eden profesörler direnişlerini sürdürüyorlar. 

MECLİS 
OLAĞANÜSTÜ 
TOPLANACAK 

Halkın mücadelesini bastıramayan askeri hükümet ve Şah yanlısı milletvekilleri tatilde bulunan Millet Meclisinin toplanmasını istediler. 


Yunanistan Parlamentosu, 


1979 Bütçesini 
onayladı 


ATİNA (ÖZEL) 
Yunanistan 1979 bütçesi, üç gün süren tartışmalardan sonra Parlamento'da kabul edildi Bütçe tasarısına 106 milletvekili red oyu kullanrken, 172 milletvekili bütçeyi destekledi. 

Ancak bu oran Savunma harcamaları ile ilgili bölümün oylanması sırasında büyük ölçüde değişti, Savunma harcamalarının (artırılmasına wWoskova yanlısı ''Komünist' Partisi dışındaki bütün partiler olumlu oy kullandılar. Böylece Savunma bütçesi 267 oyla kabul edildi. 

Moskovacı "Komünist" Partisi'nin özellikle savunma harcamalarının azaltılmasını isteyen bu ısrarlı tutumu, Rusya'nın bu partiye verdiği önemli bir talimatın yerine getirilmesi olarak değerlendirildi, Sovyetler Birliğinin tehdidi altındaki ülkelerde yurt savunması- nın zayıflatılmasının Rus beşinci kollarının başlıca görevlerinden biri haline geldiği bir kez daha ortaya çıktı. 


DEMOKRATIK KAMBOÇ 


© Meşhed halkı, mücadeleyi sürdürecek 


© Mücadelenin liselerde de sürmesi üzerine, hükümet orta öğrenim kurumlarını yine 


© Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı 


e RA 


sıkıyönetim kalkana kadar 


AMERİKAN "NEWSWEEK'DERGİSİNE GÖRE 


Etyopya'da 
Mengistu'ya karsı bir darbe düzenlendi 


© Amerikan dergisi, Mengistu'nun uçağını düşürmek isteyen 60 kişinin kurşuna dizildiğini yazdı 


Etyopya Cunta lideri Albay Haile Mariam Men- 


gistu. 


A'NIN İTİBARINI DÜŞÜRMEK IÇİN BİR TERTİP! 


Ünlü İngiliz profesör Caldwell Pnom Pen'de öldürüldü 


© Kamboçya hükümeti, cinayetin siyasi amaçla işlendiğini açıkladı 


PNOM PEN 
Demokratik Kamboçya Hükümetinin 


daveti üzerine, konferanslar vermek üzere Pnom Pen'de bulunan İngiliz profesör Malcolm Caldwell ve iki Amerikalı gazeteci kaldıkları binada silahlı saldırıya u radı. 
öldü, diğer iki du. Üç kisi o 


Saldırı sonucu Profesör Caldwell azeteci saldırıdan kurtulti saldırganlardan birisi 


yakalandı birisi olaydan sonra kendini öldürdü, üçüncüsü de kaçtı, 

47 yaşındaki İngiliz Profesörü Caldwell, Londra, Afrika ve Doğu Bilimleri İnceleme Enstitüsünde öğretim üyesiydi. Üçüncü Dünya Ülkeleri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Caldwell, Kamboçya'yı ilk ziyaret eden Batılı bilim adamlarından birisiydi. Caldwell'in cenazesi Londra'ya gönderilmek 


üzere Pekin'e getirildi. 

Caldwellin öldürülmesi ile ilgili bir açıklama yapan Demokratik Kamboçya hükümeti olayın siyasi amaçla işlendiği belirtti. 

Cinayet olayının Kamboçya düşmanı güçlerce tezgahlandığı ve gelecekte Pnom Pen aleyhine bir propaganda malzemesi olarak kullanılacağı açıkça anlaşılıyor. 


MISIR-İSRAİL BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN YAPILAN 


Brüksel'deki üçlü toplantı, Orta Doğu daki anlaşmazlığa çözüm getirmedi 


BRÜKSEL (ÖZEL) 


Washington'da başlayan ve İsrail'in ka tı tutumu yüzünden kesilen Mısır - İsrail barış görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla Brüksel'de yapılan üçlü toplan tı bir sonuca bağlanmadan sona erdi. 

ABD'nin isteği üzerine bir araya gelen Mısır Başbakanı Mustafa Halil, İsrail 


Dışişleri Bakanı Moşe Dayan ve Ameri kan “Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'ın yaplıkları toplantı bir fikir alış - verişi düzeyini aş madı 

Sabah erken saatlerde Brüksel'e varan Vance, önce Mısırlı ve İsrailli heyet başkanları ile ayrı ayrı görüştü. Daha sonra üç devlet adamı bir araya gelerek Tür kive saati ile 14.00'e kadar bir toplantı 


yaplılar 

Yeni,bir Sedat ması konusunu da tartı lil, esas olarak Gazze şe yapılması tasarlanan seçimlerin üzerine tartıştılar 

Toplantı sonunda, Mısırlı, Amerikan ve İsraillli yetkililerin ayrıntılı bir açıkla ma yapmaktan kaçındıkları dikkat çekti 


Jesin zirvesinin yapıl n Dayan ve Ha ridi ve Şeria'da biçimi 


/ki kutuplu siyasal 


saflaşma, işçi 


PORTEKİZ 


sınıfına ve halka zarar verir 


Portekiz'de teknokratların kurduğu "Bağımsız" koalisyon hükümeti ülke sorunlarına çözüm bulmaktan uzak görünüyor. Mario Soares'in Sosyalist o Partisi, Sosyal Demokrat PSD Partisi ve Kunyal'in Moskova yanlısı 


"Komünist" Partisi yeni kabi- 


neyi o desteklemeyeceklerini açıklamışlardı 

Bu durumda, bir çok siyasal gözlemci “Portekiz'de yeni bir kutuplaşmanın oluştuğunu öne sürüyorlar." İtalyanvari iki kutup teorisi” adıyla tanınan bu tahlillere göre, ülkede iki büyük Parti sağın ve solun esas temsilcileri olarak ortaya çıkiyor. Sosyal Demokrat Parti sağcı kesimin, Kunyal'in, Moskovacı Partisi de sol kesimin lideri oluyor. Zaten heri iki parti de bu durumu kabul ettirmek için uğraşıyorlar. 

Sağ kesimde PSD, bazı Hıristiyan Demokratları (CDS), faşist MIRN örgütünü ve Sosyalist Partinin sağ kanadını birleştiriyor. 

Sol diye tanıtılan bölümde ise Kunyal'in Portekiz 'Ko- 


münist" Partisi Sosyalist Partinin "sol kanadı", Arnavutluk tezlerinin temsilcisi Portekiz ''Komünist" Partisi (Yeniden İnşa Edilmiş) ve küçük Troçkist örgütler yer alıyor. 


İşçi sınıfının ve milli bagımsızlığın zararına olan bu iki kutuplu siyaset sahnesi, İtalya'da sürekli olarak bir hükümet krizinin doğmasına neden olmuştu. 


Bu durum, bugün Portekiz 


, Millet Meclisinde demokrat 


bir güç birliğinin gelişmesine engel oluyor. 

Avrupada Moskova'ya en bağımlı Partilerden biri olarak tanınan P"K”P, bu iki kutuplu bölünmeyi destekeleyerek Sosyal Demokrat Partiyi (PSD) ve Hiristiyan Demok. 
ratları (CSD) yıpratmak istiyor. 

Portekiz gerçeği, bu eski sağ -sol ayırım şemasını reddediyor. Çünkü bugün Portekiz'de bütün siyasi güçler Sovyetler Birliğine karşı aldığı tutumla sağcı veya solcu oluyor. 


DANIMARKA 


casusları, 1,5 milyon Danimarka vatandaşının künyesini ele geçirdi 


Danimarka'nın en çok satan "Berlingske Tidende" gazetesi, Doğu bloku ajanları- nın, 1,5 milyon Danimarka vatandaşının künyelerini ele geçirdiğini açıkladı. 

Gazete 1. sayfada manşetten verdiği haberde şunları belirtiyor. 

"Bu künyeler Doğu bloku ajanlarına, bir Kuzey ülkesi- nin istihbarat servisi tarafından verilmiştir. 

İsveç - Finlandiya sınvında Mercedes marka arabanın içinde Danimarkalı bir mühendisle birlikte yakalanan casusların çanlasında, Danimarka Devlet istatistikleri ve belediyenin özel belgeleri çık ti. 

Doğu blokundan ajanların düzenlediği listenin ön sırala rında önemli askeri şahsiyetler, doktorlar we üniversite öğretim üyeleri yer alıyor. 
Yapılan araşlu'malara göre, 


bu künyeleri Doğu bloku ajanları toplamadı. Listeleri ve belgeleri, Danimarka'da yaşayan Polonyalı ve Doğu Almanyalı bazı kişiler casus lara verdi 


Danimarka istihbarat servisleri bir ihbarı değerlendirerek belgeleri ve casusları yakalamayı başardı 


Bu olay, yabancı bir gücün Danimarka üzerindeki emellerini ortaya çıkarması bakımından son derece ilginç tir” 


“Berlingske Tidende" gazetesinin bu haberi Danimarka da geniş yankılar uyandırdı, Resmi makamlar, casusluk olayı hakkında soruştur- ma devam ettiği gerekçesiyle, ayrıntılı bir açıklama yapmayı reddettiler, Öte yandan İsveç resmi makamları da konu ile ilgili bir açıklama vapmaktan çekindiler. 


© Eritre Halk Kurtuluş Cephesi: «Etyopya'ya değil, Rusya'ya karşı savaş Veriyoruz» 


Amerika'da yayınlanan haftalık "Newsweek" dergisi son sayısında verdiği bir haberde, Etyopya Cunta Lideri Mengistu'nun bir darbe girişimini kanlı bir şekilde bastırdığını yazdı. Dergi, diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Mengistu'nun Bulgaristan'dan dönen uçağının düşürülmek istendiğini be- 


lirtiyor. 

Doğu Hoku ülkelerine uzun bir gezi yapan Haile Mariam Mengistu, ülkesine dönerken Etyopya hava suları içinde uçağını düşürmeye çalışan askerleri havaalanında derhal kurşuna dizdirai. Uçağın düşürülmesini önleme ve darbe girişiminin bastırılması harekatına çok sayıda Kübalı askerin de katıldığı bildirildi. 

Amerikan dergisi Adis Abeba havaalanında kurşuna dizilenlerin sayısının 80 olduğu yazıyor. 


ERİTRE'NİN 

MÜCADELESİ 
RUSYA'YA KARŞIDIR Eritre Halk Kurtuluş Cephesi (EHKC) Genel Sekreter yardımcısı Aferverki, Sudan'ın başkenti Hartum'da yaptığı bir basın toplantısında 


"Artık Etyopya'ya karşı geğil, Sovyetler Birliği' ne karşı savaşıyoruz" dedi. 

Son üç haftadır, Sovyet askeri uzmanlarının çarpışmalarda daha çok yaraldıklarını belirten Aferverki, Rus ve Kübalı uzmanlarının sayısının 
1975 yılında Vietnam' 
daki ABD güçleri kadar olduğunu söyledi. 

Etyopya Genel Kurmayının tamamen Mos kova'nın denetimi altına girdiğini belirten Cephe Genel Sekreter yardımcısı, 200'den fazla Rus subayının çeşitli askeri alanlarda faaliyet gösterdiğini açıkladı. Cephe temsilcisi, Moskova'nın Etyopya'ya geliştirilmiş silahlarla. donatılmış MÍG savaş uçakları, helikopterler ve havadan fotoğraf çekebilen uydular verdiğini sözlerine ekledi. 

Aynı haberi veren Fransız "Le Monde" gazetesi, Ogaden'deki savaş sırasında Etyopya kuvvetlerini yöneten Rus generali Petrov'un, şimdi Adis Abeba'da Kara Kuvvetleri komutanı olduğunu yazdı. 

Öte yandan, EHKC gerillaları, Elabaret yöresinde tahrip edilmiş Etyopya tanklarının içinde Rus askerlerinin cesetlerini topladılar. 


SALT 2 
görüşmeleri sonuçsuz kaldı 


CENEVRE(THA—AA) 

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD Dışişleri Bakanı Vance ile Sovyetler Birliği Dışışileri Bakani Gromiko arasında 
3 gün siren SALT 2 görüşmeleri sonuçsuz kaldı. 
Her iki bakan yaptıkları açıklamalarda "'Bazı ilerlemderin kaydedildiği" öne sürdüler. Gromiko ise, görüşmedere rağmen bazı sorunlara hâlâ çözüm bulamadığından yakındı, ancak sorunların neler olduğu konusunda bir açıklama yapmaktan çekindi. 

İki Bakan görüşmeler sırasında, anlaşmazlık noktalarının giderilmesi halinde, bir Carter-Brejnev zirvesinin yapılmasını olumlu bulduklarını belirttiler. Ancak sözkonusu zirvenin ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Bazı kaynaklar ise, Cyrus Vance'ın, Brüksel' de yapılan Orta Doğu üçlü toplantısına katılmak için SALT 2 görüşmderini yarıda bırakmak zorunda kaldığını öne sürdü. Ancak Gromiko, 24 
Aralık günü Moskova'ya dönerek SALT 2 görüş- 


meerinin başarısızlıkla sonuçlandığını doğruladı. 


Sri Lanka, 
Bloksuz ülkelerin petrol zammından muaf 


tutulmasını istedi 


COLOMBO (ANKA) 

Sri Lanka hükümeti, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgülüne başvurarak, petrole yapilan son zamdan gelişmekte olan Bloksuz ilkelerin muaf tutulmasını isledi 

Bloksuz Ülkeler Konferansı dönem Başkanı olan Sri Lanka Dışişleri Bakan, A. C.S Homeed OPEC Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Maneh Said Otaıba'ya başvurarak, gelişmekte olan ülkelerin petrol zamınından etkilenmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. 

Hameed ayrıca OPEC üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarına başvurarak, Üçüncü Dünya Ülkelerinin petrol zammından etkilenmemeleri için bir formül düşünmelerini istedi 


Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti ve FKÖ, Çin-ABD 

anlaşmasını olumlu buldu 


NEW YORK(HARTUM) 


PYONGYANG/BEYRUT 


Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişki kurulmasını olumlu karşıladığını belirtti. 

Kuzey Kore Haber Ajansı, Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkiler ku- 


Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dev. 
let Başkanı Kim İl Sung 


rulmasının, Asya'da bir çatışma nedenini ortadan kaldıracağını belirtti. 
Haber ajansı, ABD'nin Güney Kore sorununda da, Tayvan sorununa benzer bir tutum alması gerektiğini belirterek, "Bu taktirde Asya'da barışın gerçekleşmesi olanağı doğacaktir” dedi. 


FKö ANLAŞMAYI OLUMLU BULDU 


FKÖ Siyasi Büro Başkanı Faruk Kaddumi de yaptığı bir açıklamada, "Biz, Tayvan'ın Çin'e dönmesin- den yanayız" dedi. Kaddumi, ABD '- nin Tayvan'ı terketmesinin İsrail'i kaygılandırdığını sözlerine ekledi. 


` tal © ME 
Fitistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Başkanı ve Dışişleriyle görevli sorumlusu Faruk Kaddumi f 


ISTANBUL GELENBEVİ OR fAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1- İstanbul Fatih Gelenbevi Ortaokulunun kışlık yakacak odun satınalma işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2— Keşif bedeli (40.000.—) TL.'dir. 

3— Eksiltme İstanbul 3. Sayılı Okullar Saymanlığında 11.1.1979 Perşembe günü saat 14.00'de yapılacaktır. 

4— Eksiltme şartnamesi müdürlüğümüzde mesai saatleri içerisinde görülebilir, 

5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; . 

a) (3.000.—) liralık geçici teminatın okullar saymanlığına yatırılması, 

b) 1978 yılına ait Ticaret Odası Belgesini ibraz etmeleri, 

c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri teklif mektuplarını en geç 11.1.1979 Perşembe günü saat 14.00'e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri, 

d) Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur, 


(Basın :30094-1758) 


KE, 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
1— Dışiş..ci Bakanlığı Binasında öngörülen 107. 345.-TI keşif bedelli kalorifer işi 2490 sayılı Yasanın 31.nci maddesi gereğince yapılan ihalede talip çıkmadığından, 1978 Yıl Birim Fiatları üzerindeh % 25 zamlı olarak aynı yasa uyarınca ihaleye çıkarılmıştır. 

2—İşin keşif bedeli% 25 zamlı olarak 134.181.25 TLdır. 

3— Eksiltme Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Eksiltme Komisyonununda 5.1.1979 günü saat 11.00'de yapılacaktır. 

4— Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Dışişleri Bakanlığı Teknik Bürosunda görülebilir. ` 

5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ; 

a) 19/8, yılına ait Ticaret ve Sanayi odası belgesinin, 

b) Dışişleri Bakanlığı adına 7 .959.--Liralık geçici teminatını, 

c) Müracaat dilekçesiyle (birlikte verecekleri «ksiitme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, bunu belirten banka;roferansı, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, enaz bu işin keşif bedeli kadar buna benzek bir işi A ve kabulünü poma olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bö ge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) eksiltmeye: girme belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları gereklidir. 

-6— İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00'na kadar makbuz yy eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 2. 1,1979 günü mesai saati sonuna kadardır. 
8— Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez, İlan Olunur. (Basın :30058-1757) 


İLAN 
SİNOP VALİLİĞİNDEN 
1— Sinop Endüstri Meslek Lisesi Atelye binalarının elektrik onarımı 
2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usülüyle eksiltilmeye korul- 
. muştur. 
2— İşin keşif bedeli (194.000.--) Liradır. 
3— Eksiltme 5.1.1979 Cuma günü saat 15.00'de Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 
ra Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak diğer mezkur müdürlükte görülebilir 
5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) 16,350. liralık geçici teminatını, b) 1978 yılı Ticaret odası belgesini, c) Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektubuyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 
6— İsteklilerin teklif mektuplarını 5. 1. 1979 günü saat 14.00'de kadar ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 
T- Yeterlik belgesini almak için Vilayet Makamına son müracaat tarihi 2.1.1979 günü mesai santi sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaat ve postada vaki bulacak gecikmeler kabul edilmez Keyfiyet ilan olunur. (Basın,30168-1759) 


SA 


HTE TKP, KİT'LERE Y 


ÖNELİK 


ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRIYOR 

"Bizim Radyo”, «Kamu kuruluşları, düşmanın can damarıdır» dedi 


© ISDEMIR’ deki irade beyanının gelen ilk sonuçlarına göre, Çelik-İş”in 
6600 oyuna karşılık, Maden-iş”e ancak 1900 oy çıkabildi 


İŞÇİSERVİSİ 

Sahte TKP, Mader- 
İş vasıtasıyla KİWlere 312- ma faaliyetlerine hız verirken Bizim Radyo'da da bu konuyla ilgili bir yorum yayınlandı. 18 Aralık tarihli Bizim Radyo yayınında KİT'lerin belirleyici önemde olduğu beairtilerek "Kamu kuruluşlarında sinif ve yığın sendikacılığı düşmanın can damarlarının üzerindedir" diye Maden-İş'in çalışmaları söz konusu edildi. 

Sahte TKP'nin Bizim Radyo'da yaptığı yayın- da KiT'lerle ilgili bölüm de şöyle deniyor: 

"Savaşın her cephesinde aynı anda başarı- ya ulaşılamaz. Ama savaşın öyle (o cepheleri vardır ki, bu cepheler, savaşın kimin tarafına sonuçlanacağını belirler. 
Bu cephder asıl düşmana karşı açılmış cephelerdir. İşte kamu kuru- 


luşlarında metal işçileri, sınıf ve yığın sendikacılığı, şimdi düşma- 


nın can damarlarından birinin üzerindedir." 
Bilindiği gibi KİT' lere sızma ve buralarda Rusya hesabına mevziler yaratma faaliyetleri hakkında karar, sahte TKP' nin 1977 yılında Konya' da toplandığını açıkladığı "TKP" Konferansında alınmışt. Sahte TKP daha sonra bu karar doğrultusunda Maden-İş'in KIT'lerde ör. 
gütlenmesi amacıyla ça- 


Deva İlaç ve Kolonya 


Fabrikalarında temsilcilik seçimi yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Petkim-İş Sendikası 
2 Ndu Şubesinin yetkili olduğu Deva Holding işyerlerinde 22 Aralik günü fabrikada temsilcilik seçimleri yapıldı. 

Petkim-İş 2 -Nolu 
Şube Başkanı Mustafa Tosun tarafından yapı lan açıklamaya göre, Ağustosta fabrikadan atılan 29 işçinin yeniden işbaşı yapmasından sonra Deva Holding'e ait iki işyerinde temsilcilik seçimlerine gidildi. 

Deva İlaç Fabrikasında 22 Aralık günü yapılan seçimde, Mahir Ba niş 258 oy alarak baş temsilci seçildi. Diğer temsilciliklere Hayret tin Ertuğrul 228, Celal Işık 218, Yaşar Kaya 209, İnci Büyükçelikok 
201, Nejat Martı 183 
oy alarak seçildiler. Baş temsilci ve diğer temsilcilerden üçü, daha önce fabrikadan atılan işçiler den. 

Deva Kolonya Fabrikasında Yapılan temsilci lik seçimlerinde ise, Ahmet Etçi baştemsilciliğe seçilirken, Gülperi Tarakçı, Ömer Zengin ve Ayşe Sönmez de diğer temsilciliklere seçildiler. 


lışmalara geçmiş, CHF Hükümetinin kurulmasıyla da bazı bakanlara 


ve CHP'li bürokratlara ve milletvekillerine dayanarak bu faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı. 
İSDEMİR'DE IRADE 
BEYANI MADEN-İŞ'İN ALEYHİNE 
GELİŞİYOR 
Ancak gelişmeler hiç de sahte TKP'nin umdu- 


m 
| DIK 


u gibi olmamaktadır. 
kenderun Demir-Çelik tesislerinde yapılan ve Sonuçları alınmaya başlanan irade beyanı Maden-İş'in aleyhine gelişmektedir. llk- gelen rakamlara göre, şu ana kadar gerçekleşen sayım- da Çelik-İş'e 6600 oy çıkarken Maden-İş'in ancak 1900 oy toplayabildiği görülmektedir. 


GENEL 
SEKRETERİ 


FEHMİ IŞIKLAR: 


"Demokratik 
Platformun 


oluşumunda bazı sorunlar var 


© 'TÖB-DER'de burjuvazinin eline silah veren bölücüler, affedilmeyecektir” 


İSTANBUL (ÖZEL) 

DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar önceki gün çalışmalarına başlayan TSİP'in 2. Kongresine katılarak bir konuşma yaptı. Işıklar, Demokratik Platformun oluşmasına yönelik bazı sorunların olduğunu bedirttiği konuşmasında, ayrıca TÖB-DER'deki durumla ilgili olarak da "bölücülerin hevesleri kursaklarında kaldı" dedi. 

Fehmi Işıklar konuşmasında "Bugün var olan her siyasi eğilim, her siyasi parti ve grup en azından güç ve eylem birliği için sürekli çağrılar yapmakta, ama somut sonuçlar almaktan uzak bir sağırlar diyaloğu sürmektedir" diyerek "Demokratik oPlatform'un oluşturulmasına yönelik bazı sorunların" olduğunu da söyledi. 

“Zaman zaman bir kısım siyasi parti ya da eğilimler demokratik kitle örgütlerinin bütünlü- günü ve bu nedenle de gücünü bölücü çalışmalara girmektedirler" diyen Işıklar, TÖB-DER'de bölücülerin tutumunun , örgütün saygınlığını yıprattığını, fakat son mahkeme kararıyla da “bölücülerin heveslerinin kursaklarında kal- söyledi. Işıklar daha sonra şöyle dedi: Şimdi bu ortamı yaratanların çok güvendikleri mahkemeler de, zaten yasal olan durumu onaylayınca sorun kalmamıştır. Ancak bu konuda burjuvazinin eline silah verenler, demokratik güçlerin birliğine sırt çevirenler elbetteki affedilmeyeceklerdir. $ 

“Bu nedenle, demokratik örgütlerin bütünlüğünü bozmaya yönelik bu tür eğilimler bir an önce özeleştiri yaparak. yanlışlarından vazgeçmelidirler. " 

FEHMİ IŞIKLAR HAKKINDA ARLAN DAVAYA DEVAM EDİLD 

Öte yandan DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar hakkında "Devletin hariçteki itibar ve nüfuzunu kıracak şekilde faaliyette bulunduğu" gerekçesiyle açılan davaya İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. 

Fehmi Işıklar'ın 1977'de Sovyetler Birliği" nde düzenlenen 16. Sendikalar Kongresinde yaptığı konuşmada, devletin hariçteki itibarını kırdığı gerekçesiyle, en az 5 yıl ağır hapis cezası isteniyor. 


n 


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 


«Satınalma Komisyonu Başkanlığına 


Cinsi 


Miktarı 


Muvakkat teminatı 
Lira Kr. 


Muhammen bedeli 
Lira Kr. 


(Mutfak malzemesi) 


Su bardağı, çay bardağı, 


,yemek çatalı, yemek kaşığı tuzluk 


yemek tabağı, çorba 


kasesi , demlik tencere, et 


makinası bıçağı vb. 


36 Kalem 


359.197.-- 18.118.-- 


İhale günü— 5. 1. 1979 Cuma saat 11.00'de 


Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminatı yazılı (36) kalem mutfak malzemesi kapalı zarf usuliyle satınalınacaktır. 


İhalesi binasında yapılacak ur. 


Hacettepe Üniversitesinde, 


(Ayniyat Levazım Şube Müdürlüğü) 


Bu ihaleye ait şartname mesai saatlerinde adı geçen Müdürlükte görülebilir, ve bedeli mukabilinde verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı Artırma Ekslitme ve ihale Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesi makbuz mukabili Komisyona vermeleri kanun hükmüdür. 

1978 yılı Ticaret Odası kayıt belgesi ile (Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü) adına düzenlenecek banka teminat mektuplarının dış zarf içerisine 


konması şarttır 


Postada gecikme kabul edilmez 


“(Basın 30115-1760) 


A 


günlerde Millet Meclisinde görüşülecek 


da dahil olmak üzere hiç biri, başla dayıbaşılık olmak üzere orta çağ kalıntılarını 


hedef almadı. 


İŞÇİSERVİSİ 

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde Millet Meclisinde görüşülmesi beklenen Tarım İş Yasa tasarısı ile ilgili tartışmalar, tarım iş kolunda faaliyet gösteren sendikalarda ve kamuoyunda sürüyor. Fakat tasarıyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz sendikalar bir açıklama yapmaktan kaçındılar. Öte yandan önceki gün bir açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar tarım işçileri için ayrı bir yasa hazırlanmasına karşı çıkarak, bu işçilerin de 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına alınmasını istedi. 

TASARI, TARIM İŞÇİLERİNİN 
TALEPLERİNE CEVAP VEREBİLİYOR MU? 

Tarım işçilerinin uzun yıllar verdikleri mücadeleler sonucu, tasari- da da belirtildiği gibi, Tarim İş Kanununun çıkarılması, "artık geciktirilemez ve ertelenemez nitelikteki büyük bir zorunluluk" haline gelmiştir. Fakat çıkartılacak bir Tarım İş Yasası her şeyden önce, birinci olarak 1 milyonu aşkın tarım işçisinin esas kitlesi ni oluşturan mevsimlik ve geçici işçilerin özelliklerini dikkate almak, ikinci olarak da mevcut İş Kanunundan daha aşağı haklar getirmemek zorundadır. j 

Bu açıdan değerlendirildiğinde tasarı tarım işçilerinin taleplerine cevap verebiliyor mu? 

Tarım işçilerinin örgitlenmesinin ve dolayısıyla daha iyi şartlarda çalışmalarının Önündeki en önemli engalerden biri orta çağ kalıntısı elcilik ve dayıbaşılık denen kurumun varlığıdır. 
Tasarının 21. maddesi elcilik ve dayıbaşılığı yasallaştırıy or. 

Tasarda, tarım işçiliğinin mevsimlik olma niteliği göz önüne alınmadığından, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin maddelerinin uygulanabilirlik niteliği yoktur. Aynı şekilde, yılda 
4 aydan daha az bir 
süre çalışma durumunda olan tarım işçileri açısın- dan, 30 günlük bir deneme süresi de, işçilerin iş güvenliklerini * tamamen yok etmektedir. 

Tasarıda çalışma süresi ve fazla çalışma ile ilgili hükümler de esas itibarıyla, tarım işçilerinin gün doğumundan gün batımına Çalışmalarını yasallaştırmaktan öteye geçmemektedir. Bir farkla ki, fazla çalışılan süreler için zamlı ücret ödenecektir. Tasarı, yasal çalışma süresini 8 saat olarak belirlemesine rağmen işin niteliği gerektirdiğin- de 10 saat de çalışabileceğini o belirtiyor. Bu yolla yasal sürenin 10 saat olmasına kapı aralanmaktadır. Tasarı ayrıca, "kesin zorlayıcı nedenler veya doğa koşulları" gibi muğlak ifadeler kullanarak, işçilerin 16 saat zorunlu olarak çalıştırılabileceği hükmünü de getiriyor. 

Tarım işçilerinin başlıca sorunlarından biri de, sağlıklı bir şekilde barınma sorunudur. Tarla kenarlarına kurdukları "cibindirik" veya "hayme" denen çadırlarda en sağlıksız şartlarda barınan tarım işçilerinin bu sorunu, tasarıda bu konuda "tüzükler çıkarılabileceği" şeklinde geçiştirlmektedir. Zaten 


Yeni 


tarım iş 


yasa 


tasarısı da dayıbaşılığı'meşrulaştırıyor 


© Kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin maddelerinin uygulanabilirlik niteliği yok 


© 30 günlük deneme süresi, iş güvenliğini yok ediyor © Tasarıda,işçilerin zorlayıcı nedenlerle 16 saat 


çalıştırılabilecekleri hükmü yeralıyor 


© işçilerin barınma sorununa, çözüm getirilmiyor 


tasarının diğer bir özelli ği de, birçok meselenin çözümünün daha sonra Çıkarılacak bazı tüzüklere birakılmış olmasıdır. 
TASARININ OLUMLU YANLARI 
Tarım işçilerinin oturdukları yerden uzak- ta bulunan işyerlerine 


şunda 


götürülüp getirilmesi de dahil, çalışma süresinden sayılan halleri belirleyen 
7. madde, haftada bir gün ücretli izin hakkının tanınması, ara dinlenme lerini düzenleyen madde tasarısının olumlu hükümleri olarak değer endirnebilir, 


Toplantıya katılan Türk-İş üyeleri Kahramanmaraş'ta ölenler için saygı duru- 


Fakat tasarıda yer alan olumsuzluklar karşısında olumlu hükümler tali kalmaktadır. 

TARIM İŞÇİLERİNİN SİGORTALANMA 
SORUNU 

Öte yandan bilindiği gibi SSK Kanununun 
üçüncü maddesinde 1977 


Türk-İş, anarşinin özgürlükler kısıtlanmadan önlenmesini istedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen Konsey toplantısı Pazar günü TGS Basın Sarayında yapıldı. Toplantıya çeşitli illerden Türk-İş 
1. Bölgeye bağlı 144 sendikanın şube başkanları katıldılar. 

Konsey toplantısında Anarşi ve Hükümetin yeni çalışma yasası tasarısı konularında konuşmalar yapıldı. Çalışma Bakanlığı tarafından Meclis'e getirilen vergi ve kıdem tazminatı tasarıları sert bir şekilde e leştirildi. Anarşinin önlenmesi için Hükümetin kesin ve etkili tedbirler alması, ancak bu arada hak ve özgürlüklerin sr nırlandırılmaması istendi. 
Konseyin toplantı sonunda aldığı karar, kamuoyuna bir bildiri ile duyuruldu. 


Maraş olayları ile ilgili olarak Konsey adına 1. 
Bölge Temsilciliğinin 


Cumhurbaş kanı Korutürk'e bir telgraf çekmesi kararlaştırıldı Telgraf. 
ta "Tüm ulusun Cumhurbaşkanının gösterdiği yolda bütünleşmesi" isteniyor. ` 


TOPKAR "SİLAHLAR SUSSUN!" 


Türk- İş 1. Bölge temsilcisi İsmail (o Topkar açış konuşmasında Maraş olaylarına değinerek Türk-İş bünyesinde duyulan tepkiyi dile getirdi Ülkedeki karışıklığın iki Siper devlet tarafından kışkırtıldığını belirtti ve "Hak ve Özgürlüklerin kısıtlanmasına karşıyız, ancak, artık yeter 'Silahlar sussun!" dedi. 


Topkar ayrıca vergi yasasının yeniden düzenlenmesi ve şimdiye kadar hiç vergi kesilmeyen kaynakların üzerine gidilmesini, örneğin toprak ağalarının ciddi bir şekilde  vergilendirilme- 


Türk-İş 1. Bölge Temsilcilerinden A buzer Uçar toplantıyı yönetti. 


sini, kaçakçılığın önlen: mesini istedi. Türk-Iş'in Hükümetin bu konudaki tedbirlerini, gerekirse genel grev yaparak destekleyeceğini, ancak işçi haklarının kısıtlanmasına karşı da kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Topkar sözlerini "Maraş olaylarının olduğu böyle bir günde düzgün konuşmak mümkün değil" diyerek bitirdi. 

Topkar'dan sonra söz alan çeşitli konuşmacılar aynı konulara değindiler. 
TGS adına Taylan Sorgun yaptığı konuşmada yeni vergi yasası ve kr dem tazminatı tasarısını ayrıntılı bir şekilde eleştirerek tasarının bu şekilde çıkmasının önlenmesi için mücadele edeceklerini açıkladı. 

Sağlık— İş Sendikası adına söz alan bir konuşmacı Tam Gün Çalışma yasası ile mağdur edilen sağlık emekçilerinin sorunlarının bir an önce çözümlenmesini ve eşitliğin sağlanmasını istedi. 

Toplantıya katılan 
CHP İstanbul milletvekili Enver Karabeyoğlu ise son olarak yaptığı konuşmada toplantıdaki önerileri Meclis'e götüreceğini söyledi. 

Toplantının sonunda Konsey adına oybirliği ile alınan kararda, Anarşinin kesin tedbirlerle önlenmesi, vergi yasası ve kıdem tazminatı konularının işçinin lehine çıkarılması, işçi memur ayrımındaki eşitsizliklerin iderilmesi istendi. Türk-G'n bu yönde miting ve gösterilerle mücadele ve receği belirtildi. 

Bu tür Konsey Toplahtılarının ” başka bölgelerde de düzenleneceği öğrenildi. í 


“deri bir 


Ağustosunda yapılan bir değişiklik ile, tarım işçileri Kasım 1977'den itibaren SSK Kanunu kapsamına alındılar. Fakat tarım işçiliğinin mevsimlik niteliği göz önüne alınmadan yapılan bu de gişiklik ile, tarım işçilerinin SSK hizmetlerinden yararlanmaları da mümkün olmamıştı. 


ÖZ IPLIK-IŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI 
VAKKAS SÖYLEMEZ: 


“Polisiye tedbirlerlerle, anarşi önlenemez” 


ADANA (ÖZEL) 
Adana'da (o Öz-İplik Sendikası Genel Sekreteri Vakkas Söylemez bir açıklama yaparak, Hükümetin getirmek is tediği baskı tasarılarını kınadı. 

Vakkas şunları söyledi: 

"Polisiye tedbirlerle anarşinin Oo önleneceğini zannetmiyorum. Buna karşılık Anayasada çıkanlması öngürülen yasalar çıkarılmalıdır. 

“Bugün örgütlenme özgürlüğünün o genişletilmesi, 141, 142, 163 gibi ceza yasalarının kaldırılmasından yanayım. 

"Toplumsal Anlaşmaya da karşıyım. Bu anlaşma ile işçinin kakoltuğa satıl- 


Söylemez 


maktadır." 


SSK'NIN YAYIMLADIĞI ISTATISTIĞE GÖRE 


Sigortalı kadın işçi sayısı giderek azalıyor 


İSTANBUL (AA, 
SSK'nın yayınladığı istalistik verilere göre, Türkiye'de kadın işçiler, erkek işçilerden daha az ücret alyor ve çalışan kadınların yüzde 


90'ı ormancılık, avcılık, tarım ve balıkçılıkla uğraşıyor. Aynı istatistikte, SSK'ya kayıtlı kadın işçi sayısının da giderek azaldığı belirtiliyor. 


Bu istatistiğe göre geçen yıl kadın işçilerin 
ortalama gündeikleri 132 
lirayken, erkek işçilerin 
147 liraydı. 

Türkiye'de 12 yaşın- dan yukarı 13.434.129 
kadın bulunmasına karşın calışan kadın sayısı 


5.919.919'dur. o Çalışan kadmların yüzde 90'ı ise ormancılık, avcılık, 


tarım ve balıkçılıkla uğraşmaktadır. Tarım alanında Çalışan aile işçisi kadın sayısı ise 650.000' dır. 

Öte yandan çalışan kadınların 203,254'ü sigortalıdır. Çalışan kadınların sayısının giderek 
artmasına rağmen 1965 
yılında sigortalı kadın işci oranı yüzde 12 iken, bu oran git gide azalarak 1977'de o yüzde 
9 a indi. 

Aynı zamanda 1976' 
ila 236,691 olan sendika- 


lı kadın işçi sayısı da 1977'de 280,603'e yükseldi. 


Çalışma Bakanlığının hazırladığı yeni tasarı, önümüzdeki | ÖFSE cekic 


: Gülay Kurnaz 


MiSKKongresinden notlar 


Dün Milliyetçi İşçi Sendikaları K onfederasyonunun (MİSK) 3. Olağan Genel Kurulunu izlemeye gittim. 

Gazetemiz çıktığından bu yana birçok sendika genel kurulu, şube kongresi izledim ama doğrusunu söylemek gerekirse dünkü kadar ilgincine tanık olmamıştım. 

Önce, kağıt kalem elimde, Anadolu baskısına haber yetiştirmek üzere not almaktaydım. 
Ancak, sonra baktım ki, bu kongreyi haberle aktarmak mümkün olmayacak. Kalemi, kağıdı ve haberciliği bir yana bırakıp, okuyuculara buradaki havayı yorum köşesinden aktarmak üzere izlemeye koyuldum. 

AKERDEONLU AÇILIŞ 

Salonun dört bir yanı çelenk dolu. Büyükler, küçükler, üç parçalılar, sepetliler... MHP” Genel Merkezi, MHP İl Başkanlığı, MHP'nin şu ilçesi, bu ilçesi, gençlik kolları, kadın kolları, MHP örgütü çiceklerini alıp buraya taşınmış. 
Arada bir de, bazı "ülküdaş” patronların çelenkleri dikkati çekiyor. "Yurttaş Genel Müdürlüğü ", “Dokusen Genel Müdürlüğü”. 

İşte bu dekor içinde, çevremizde MHP çelenkleri, duvarlarda Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifleri ile, ve “Allahın izniyle" kongrenin açılışını yapıyoruz. 

Önce, "milliyetçi bir sanatçı" geliyor mikrolona. Gök gürlemesi gibi bit "Rahat-Hazır ol" komutu ile bütün salon çakı gibi ayağa dikiliyor. Ve akerdeon eşliğinde, İstiklal Marşını söylemeye başlıyoruz. 

Arkasından yine aynı milliyetçi sanatçının MİSK için bestelediği marşı dinliyoruz. 


"Damarlarında al kan İman dolu gönlümde 


Alnında hilal vardir Sancağın gölgesinde Kızılin karsısında Gururla çalışırsın Elbet önce vatandır MİSK 'in sözleşmesiyle " 


Gündemdeki açılış maddesi burada sona 

eriyor ve Divan seçimine geçiliy or. 
BAŞBUG GELİYOR 

Genel Sekreterin konuşması, eline tutuşturulan bir pusula ile bıçak gibi kesiliyor. Salonun kapı tarafından bir tedaş. Anlıyoruz ki, “Büyük Türkiye'nin büyük kurtarıcısı Başbuğ Türkeş” gdiyor. 

Başbuğ, Ömür Düğün Salonunun beş kat merdivenini çıkıp da salona girinceye kauar tezahürat devam ediyor. Foto muhabirleri de Albayın şöyle askerce bir pozunu yakalamak için makinalarını ayarlamakta. Kongreye sanki bir konuk değil, kongresi yapılan bir partinin genel başkanı giriyor. Tüm salon Albayı ayakta karşılıyor. Başkanlık divanı da ayakta dikildi kaldı. "Eyvah" diyoruz içimizden. 
"Ya Albay otur komutu vermeyi unutursa" ne olacak? Ayakta mı idare edecekler kongreyi?" Neyse Başbuğ oturuyor ve kiiçük bir işaretle divanı da oturtuyor. 

Türkeş konuşmasında yazılı metne pek itibar etmiyor. O da burayı kendi parti kongresi farzediyor olmalı ki, işçi meselelerinden başka her şeyden bahsediyor Yalnız, bütün konuşmacılar gibi o da Toplumsal Anlaşmaya çatıyor. Düşünüyoruz kendi kendimize; nasıl dı MİSK marşının o dizeleri? 

"Nedir bu kavga sanki 

Sermaye emek kardeş 

Barış MİSK 'te olacak" 

Biraz önce, şen şakrak söylediler bu dizeleri. Şimdi ne diye Toplumsal Anlaşmaya çatıp durdular sanki! Ecevit'in zavallı Toplumsal Anlaşması da MİSK'in çok anlamsız bulduğu bu kavgaya son vermekten, emek-sermaye barışını sağlamaktan başka ne amaç taşıyor ki? 

KURT KOCAYINCA 

Kongrenin ikinci yıldızı, Büyük devlet adamı, demokrasi, mücahidi Celal Bayar. 

Bayar, "Bozkurt Bayar" nidaları arasında ve üç kişinin kolları arasında zorlukla salona getiriliyor. Rengi boz mu pek göremiyoruz ama, epey kocamış bir kurt olduğu apaçık ortada. Öyle ki, çok istemesine rağmen, ülküdaşlarına bir çift söz söyleyecek mecali bulamıyor kendinde. Ama, yazılı gönderdiği kısa mesajın- da "buraya gelişim sizinle birlik olduğumun, hemfikir olduğumun ifadesidir" demeyi, aralarındaki ülkü birliğini belirtmeyi de ihmal etmiyor. 

MAĞLUP BİR KOMUTAN 

Kongreye MİSK üyesi olmayan iki "bağımsız', sendika başkanın da katıldığını öğreniyoruz. Biri, Çelik-İş Başkanı Şükrü Korkmazgi- der. Diğeri ise, daha yakınlarda 35 bin üyesini birden Yol-İş'e kaptıran Köy YSİ-İŞ Gene Başkanı Sadık Özcan. 

Sadık Özcan, divan başkanının kendisini "eski sendikacı" olarak takdim etmesine çok alınmış. Mikrofona gedir gemez önce onu nüzeltiyor. Mağlup ama vakur bir kumandan edasıyla, "Evet arkadaşlar" diyor. "Ben bütün üyelerimi kaybettim ama, eski sendikacı değilim. Halen sendikacıyım ve mücadeeye devam edeceğim." 

MİSK'liler Özcan'ın konuşmasını "YSİ yuvaya" "YSİ MİSK'e" doganları ile kesiyorlar. Beli ki, yakın bir zamanda Özcan, "yuvaya" dönecek. Zaten bugün bütün mağlup ve giçsizler bu "yuvada" toplanmış. Yenilmiş ve elden ayaktan düşmüş bir eski Cumhurbaşkanı ve hezimete uğramış ordusunu kaybetmiş sendika komutanı. 

Bakıyoruz, Sadık Bey konuşmasında sık sık askeri terimler kullanıyor. "Sayın Albayımın dediği gibi..." diyor bir keresinde. Ama hiç de öyle pot kırmış gibi hali yok. Rahatça devam ediyor. Ardından, geçen yıl Ümraniye" de öldürülen beş işçiye de "er" rütbesini layık gördüklerini öğreniyoruz. Yalnız bir türlü Sayın Özcan'ın kendi rütbesini öğrenemiyoruz. 

GAZETECİLER DE BİR BAŞKA TÜRLÜ 

Bu kongrede gazeteciler de bir alem. Halleri, tavırları başka Kongrderdekine hiç benzemiyor. Türkeş mi giriyor içeri? Onlar herkesten önce ayağa fırlayıp önlerini ilikliyorlar. Bayar mı geliyor? Kimileri salondakilerle birlikte coşup dogan atmaya başlıyorlar. Dikkat ediy oruz, konuşmalar da o türlü: 

"Başbuğun yandan bir resmini al" 

"Albayın konuşma metnini ver. " 

Ve biz, bu yüzbaşı-binbaşı hitapları ve bozkurt çığlıkları arasında, nerede olduğumuzu şaşırtmış vaziyette öğleyi buluyoruz. Öğle yemeği için ara verildiğinde ise, gittiğimiz yerin sendika mı parti mi yoksa kışla mı olduğuna karar veremeden salondan ayrılıyoruz. 


25 Aralık 1978 


ANKARA,ISTANBUL, ADANA, URFA VE DİYARBAKIR'DA 
6 KIŞI ÖLDÜRÜLDÜ 


saldıran faşistler 
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© Amasya Emniyet Müdürlüğü ve POL-DER Şubesine patlayıcı madde atıldı 


HABER MERKEZİ 
Kahraman Maraş'ta MHP'lilerin halkı katletmeleri tüm yurtta nefretle karşılanırken, önceki gün ve dün  Ankara,Diyarbakır, Adana İstanbul ve 'da 6 yurttaş daha öldürüldü. 

Ankara'da dün bir grup:MHP'li Aktepe mahallesinde toplanarak “Kahrolsun Komünistler" diye bağınp halkı tahrik 


etmel istediler, Kuru temizlemeci Neşet'in yönlendirdiği faşistler 


mahallede halka karşı terör uygulamaya başladılar. Sağa sola ates solar Acılan ateş sırasında Cengizhan «lağaoğlu adındaki matbaa işçisi ök dürüldüğü bildirildi. 
ANKARA'DA 
TİKP Altındağ İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Etlik ÜGD'ye mensup saldırganlar Aşağı Eğlence mahallesinde Mehmet Yimaz'a tabanca ile saldırarak yaraladılar. Haldun 


Solak adlı gencin de evine bomba attılar. 

Mehmet Yılmaz'a saldıran komandonun uzun boylu, sarışın ve kot takım elbise giymiş olduğunu da açıklayan ilçe başkanlığı, Mehmet Yılmaz'a "TİKP'nin Kontrgerilla ve MHP'den hesap soralım afişini sen mi astın” diye sorulduğunu da belirtti. 

Altındağ ilçe örgütü açıklamasının sonunda hükümetin canilere karşı vurdumduymaz tutumunu da kınadı. 

İSTANBUL'DA 

Kartal (o Çobanyıldızı caddesi 14 sayılı evde oturan Heybeliada sanatoryumu eczacılarından Nevin Serteser, önceki gece evine açılan yaylım ateşiyle öldürüldü. 

ADANA'DA 

Meydan Mahallesinde Halk Kültür Derneğine önceki gece açılan ateş sonucu Bayram Metin adlı bir bakkal öldürüldü. 


MHP'lilerin yaktığı TIKP il binasından kurtulan iki kişi anlatıyor: 


Baştarafı 1. Sayfada 

“Bir de baktık ki, Parti binasının çevresindeki askerler geri çekiliyorlar. 
Jandarma Komutanı bağıwrarak onlara geri çekilmeleri için emir veriyordu. Askerler geri çekilerek, Parti'nin bulunduğu yeri saldırganlara bıraktılar” diyor özdemir... 

Cumartesi günü başlayan saldırılara şahit olan Mehmet özdemir, olayları muhabirimize şöyle anlattı: 

"O gün, sabah 8.00 civarında Adliye'nin önün- den geçerken dükkanların hemen hepsinin camlarının kırıldığını ve yağmalandığını gördüm. Belediye hoparlörlerinden "Milliyetçiler Birleşin"" "Müslümanlar o Birleşin" diye konuşmalar yapılıyordu. Bu konuşmalar ve tahrikler sabahın 8'inden öğlene kadar sürdürüldü. 
Parti binasına geldim. 
Saat 10'dan, 125ye kadar sokağa çıkma yasağı konduğu için dışarıya çıkamadım. Saat 11.30'da partide 7 kişi bekliyorduk. Arada ailelerinden haber almak için Parti binasına gelenler oluyordu. 
İl Merkezinin bulunduğu binanın etrafında jandar malar bekliyordu. 

“Birden Kıbrıs Meyda nt tarafından bin kişilik bir grup ortaya çıktı. 
Bunların çoğu 13-20 yaş ları arasındaydı. Evleri ve çevredeki dükkanları yağmalıyorlar, apartman ları ateşe veriyorlardı. 
Biz, bunları Parti binasın dan seyrediyorduk. Bir de baktık ki, Parti'nin bulunduğu apartmanın etrafında bekleyen jan darmalar geri çekiliyor. 
Jandarma Komutanı ba ğırarak askerlere geri çe kilmeleri için emir veri yordu. Askerler geri çe kilerek Adliye binasının 


MHP liler 
Kadıköy ve Sağmalcılar'da gazetemizin dağıtımını engellemek istediler 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Önceki gece Sağmalcılar ve Kadıköy'de bir grup faşist, gazete dağıtım arabalarının yolunu keserek, AYDINLIK gazetesini dağıtıp dağıtmadıklarını sordular. Gazetemizin dağıtımını engellemeye çalıştılar. 


ön cephesinde toplandı lar. Partinin bulunduğu yeri saldırganlara terket tiler. Saldırganlar bize doğru yöneldiler ve binaya girerek merdivenleri çıkmaya başladılar. Elle rinde makinalı tüfekler vardı. Biz hemen başka bir daireye sığındık. Ca niler parti binasını ta mamen ateşe verdiler. 
Daha sonra binanın alt katındaki bir lastikçi dükkanını yaktılar. Beto nun böyle yandığını bil mezdim. 

"Saldırganların geri çekilmesini fırsat bilerek yan kapıdan dışarıya çık tık, Merdivenleri duman kaplamıştı. Kısa bir süre sonra apartman bir iskelete dönüştü." 


TİKP BİNASINDAN KURTULAN BİR 
KÖYLÜ ANLATIYOR 

TİKP Genel Başkanı 
Doğu Perinçek'in dün düzenlediği basın toplantısına katılan K.Maraş'lı bir köylü TİKP Maraş İl Merkezi binasının MHP'li saldırganlar tarafından yakıldığı 'sırada binada bulunduğunu söylüyor ve şunları anlatıyordu: 

"K.Maraş'a girdiğim- de evler yıkılmıştı. Evlerin duvarları kurşun izleriyle doluydu. Harabe haline gelmiş evler yağmalanmıştı. Bu sırada Belediye hoparlörlerinden sürekli halkı kışkırtıcı konuşmalar yapılıyor, "Komünistlere Ölüm" diye bağırılıyordu. 

“TİKP İl Binasına geldiğim zaman her taraftan patlama sesleri duyuluyordu. 4. katlaydık. Ben binaya girerken aşağıda Jandarmalar vardı. Daha sonra bunlar komutanın emriyle geriye çekildi. 
Birden baktım ki, karşımızdaki apartmanlar yanıyor. Bizim binaya da saldırmak üzereler. Biz hemen komşu bir daireye sığındık. Tam bu anda saldırganlar Parti'nin kapısını kırarak içeri girdiler. Eşyaları yakıp, yıkıp pencerelerden dışarı altılar. Alt kattaki lastikçi dükkanını da ateşe verince koca aparlman cayır cayır yanmaya başladı. Canımızı zor kurtardık. En az 30 apartmanı 


yaktılar. 
"Daha sonra dışarı çıktık. Birara K.Maraş 


hakimine rastladık. Ailesi ile birlikte korku ve telaş içindeydi. Şehrin girişini köylüler gelmesin diye askerler tutmuştu. Bazı girişler ise MHP'lilerin elindeydi. Otomatik silahlı bu faşistler arama yapıyorlardı. Bir barikatın arkasında 60 kadar otomatik silahlı faşist olduğunu gördüm. Daha sonra otomatik silahlarla mahallelere dağılıp evlere saldırdılar. Kapılar kırıyor ve silahla içeriyi tarıyorlardı. Görülen şudur ki; ordu birlikleri olaylara müdahale etmediler. Tam tersine onlara yardımcı oldular, 


Adana Zirai Donatım Kurumu Bölge 
Müdürü ömer Fetul- 


lahoğlu'nun babası ve iki kardeşi “nceki akşam silahlı ( saldırıya uğradı. Vedat (o Fetullahoğlu öldü. 
URFA'DA 

Suruç İlçesi noteri 

Şamil Yiğitözlü önceki 


akşam saat 19.20 sıraiarında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldü. 
DİYARBAKIR'DA 


Emekli Başçavuş Erdal Eren otomobiline açılan ateş sonucu göğsün- den aldığı tek kurşunla öldü. Başçavuşa saldıranların yüzlerini kapadıkları ve iki kişi oldukları belirtildi. 


AMASYA'DA 
Amasya Emniyet Müdürlüğüne ve Pol-Der Amasya şubesine patlayıcı madde atıldı. Patlamalar- da ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi. 


z — 


Dev-Solcu zorbaların saldırısına uğrayan devrimci 


İZMİR'DE 


Karşıyaka'da meydana gelen iki patlama sonucu bir lise öğrencisi, üç ki-i yaralandı. Sami Yürür adlı lise öğrencisi kendisine ait kamyoneti Hamdi Murat İçer adlı arkadaşı ile birlikte çalıştırırken kamyonette patlama meydana geldi. Patlama sırasında Murat İçer çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine olay yerine gelen güveniik kuvvetleri araştırma yaparlarken meydana gelen ikinci patlama sonucu komiser yardımcısı Mehmet Karagöz ile Komiser Mustafa Keskin de yaralandı. Yaralıların Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındıkları bildirildi. 


KIRIKKALE'DE 

Bir derneğin düzenlediği miting sırasında iki yere patlayıcı madde atıldı. Bu arada mitinge uzak bir yerden tabanca ile ateş edildi. 


"HALK DİŞİYLE TIRNAĞIYLA DİRENİYOR" 


starafı 1. Sayfada tarları vardı, onların öldürüldüğü söyleniyor. 
Oralardan canlarını kurtaranlar vilayete kaçmışlar." 

—Sizin oralarda durum nasıl? 

—"Bizim yan tarafımızda şüpheli bir ev var. 
O evde 10-*5 'vane faşist var. Aşağı,la irtibal halindeler. Devamlı gidip geliyorlar. Biraz önce bir PTT arabası geldi binanın yam tarafına. 
Arkasından bir de sarı minibüs geldi. Sarı minibüsün içinde iki kadın vardı. Biz bu minibüslen ve PTT arabasından şüphelendik. O arabalarla galiba silah ve patlayıcı madde getirdiler. Bu ev bize 200 metre mesafe- de." 

— Peki yokmu? 


orada tedbir 


—"“Tedbir falan yok. 
Stratejik bir yer orası, orayı faşistler üs olarak kullanıyorlar. Şimdi oradan dürbünle bizim burayı gözetliyorlar. Güngör Gencer'in evi, .." 


— Vilayetle görüşemiyor musunuz? 


—"Görüşemiyoruz. 
CHP İl Başkanı ile görüşebiliyoruz. Bizim mahallede sokakta jandarmalar var. Çalışmalar şimdi burada cereyan etmiyor. 
Esas aşağılarda cereyan ediyor. Onların planı aşağiları tamamlayıp buralara saldırmaktı. Fakat bunu başaracaklarını zannetmiyorum. Çünkü bu kuvvetleri olsaydı, dün jandarma da yoktu. Tamamiyle karşı karşıyaydık, gelemediler." 


EV EV, ODA ODA, 
ADIM ADIM GERİ 
ÇEKİLDİK 

ÖLÜ VEREREK... 


— Halk mukavemet ediyor mu? 


—“Halk dişiyle tırnağıyla mukavemet ediyor. 
Ölü vererek. Paris'teki sokak çatışmalarının aynısını yaşadık biz burada, Ev ev, oda, oda, adım adım geri çekildik. Ölü vererek içlere çekildik. 
Burada bizim tam olduğumuz nokta stratejik bir noktaydı. Burayı düşürüp, kalliamı genişleteceklerdi. Ama yanaşamadular. İşte Alay Komutanı da bu yüzden arattı bizim evi. Dağa kaçanlar oradan ateş ediyorlardı. Bir saat, iki saat kadar önce askerler uçaksavarla ateş ettiler oraya. 
Yere düşünce patlayan mermilerle ateş ettiler. 
Mermiler 100 - 150 metre yakınlarına düştü. Makinalı tüfekli faşistler de dağların arkasına kaçtılar. Buradaki manzara bu... 


MORALİMİZ YERİNDE DİRENİYORUZ 


“Aşağısı ile telefon- 


laştık. Durumun biraz sakin olduğunu söylediler. 
Diyarbakır'dan 1000 
kişilik bir birlik gelmiş. 
Garaja (o yerleştirmişler. 
Nevşehi “den de 1000 
kişilik bir birliğin Maraş" a geleceğini bildirdi CHP İl Başkanı. Bu birliğin gelişinden sonra İçişleri Bakanı bir açıklama yapâcağını söylemiş. 


Bugün Orhan Birgil ile konuştum iki kere. Onlara da anlatlım durumu. 
Biz burada direniyoruz, bizden cesaret alın dedim. Birlikte bunların 

« üzerine yürüyelim dedim. 
Moralimiz yerinde. Direniyoruz. . . 


KRANK 


TRT'nin K. 


Örnektepe'de gazetemizi satal 


devrimcilere 


Dev.Solcu zorbalar silahla saldırdılar iki devrimci yaralandı 


İSTANBUL(ÖZEL) 
İstanbul O Örnektepe semtinde 50 kişilik silahlı Dev-Solcu zorba, Aydınlık gazetesi satan devrimcilere saldırdı. Saldırganlar iki devrimciyi yaraladılar. 
Dün akşam Örnektepe'de Aydınlık gaze- 


tesi satan devrimcilere, Dev-Solcu dört saldırgan ateş açtı. Devrimciler saldırıdan bir tesadüf 


sonucu kurtuldular. Saldırıdan sonra devrimciler, diğer arkadaşlarını ararken, silahlı iki Dev-Solcu tarafından yolları kesilerek üzerleri arandı. 
Devrimcilerin üzerlerini arayan (o "'Dev-Solcular" bunu "Mahallenin güvenliğini sağalamak" gerekcesi ile yaptıklarını söylediler. 

Bunlardan biraz daha ilerde, devrimcilerin önleri bu defa 50 kişilik silahlı ve sopalı Dev-Solcu zorbalar tarafından kesildi, Devrimcilerin üzerini tekrar arayan zorbalar, küfür ve tehditler savurdular, “Siz Aydınlık gazetesi satanlardansınız, sizleri buralarda yaşatmayacağız, biz Dev-Solcuyuz" diyerek devrimci lere saldırdılar. Devrimcilerden Hasan Pek'i öldü sanarak bıraktılar. Diğer yaralı Mustafa Öz ise saldırganların ellerinden kurtuldu. 


Maraş'taki 


kışkırtıcılığı 


Cuma akşamı saat 20.30'da TRT'nin haber bülteni... "Cenazeleri alan bir grup solcu, sağ görüşlü olduğu bildirilen bazı kişilere ait dükkanları tahrip etti..." 

Bu tamamen asılsız ve yalan cümle, Maraş 'taki ölü sayısının 100'ü aşmasında büyük bir rol oynadı. 

TRT böylece MHP'li- 


lerin saldırılarına bir haklılık gerekçesi ` imal ediyor, saldırıları kışkıriıyordu. 


Bu haber Cuma akşamı radyo ve televizyonun yedi bültenlerinde yuvarlatılıyor, ama bilinen "karşıt gruplar" teranesine (o dönüştürülüyordu. Bu arada Maraş Valisi Tahsin Soylu'ya atfen bir kişinin ölümün- den 39 kişinin yaralanmasından sonra saat 20.00 sıralarında olayların tamamen yatıştığını, güvenlik kuvvetlerinin kent içinde gerekli önlemleri aldığını bildirmeyi de ihmal etmiyordu TRT. 

Bunu izleyen 48 saat içinde TRT'nin çeşitli haber bültenlerinde ölü sayısı artarak verildi ve hemen ardından "olayların tamamen yatıştığı" yalanı tekrarlandı. 

TRT'ye göre, Maraş şehrinde olay yoktu. 
Ama her nasılsa bu sakın ve olaysız şehirde ölü sayısı hızla artıyordu. 

Ölü sayısı 13.00'de ikiye, 18.00'de 6'ya, 19.00'da 13'e, 20.00'de 21'e, 23'de 26'ya yükseldi. 

Pazar sabahı ise TRT ölü sayısı vermekten vazgeçti. İçişleri. Bakanı İrfan Özaydınlı da "ge. 
rekli güvenlik önlemleri- nin askeri birliklerce alındığı ve şehirde durumun sakin olduğu" yolundaki sözlerini yayınladı. 

Bu haberi dinledikten birkaç saat sonra Antep' ten muhabirlerimiz tele- 


NURİ ÇOLAKOĞLU 


fonla yüzlerce MHP'linin hükümet konağına karşı saldırıya geçtiğini, olayı Vilayetin penceresinden seyreden İçişleri Bakanı Özaydınlı'nın gözü önünde binanın hemen yanındaki Şeker Apartmanının ateşe verildiğini bildiri- 


yordu. 

Saat 13.00'de TRT haber bültenine kulak veriyoruz: ''Kahramanma- 


raş'ta olayların büyük ölçüde yatıştırıldığı bildiriliyor.” Haber bülteni kim olduğu meçhul bir grubun Kıbrıs meydanında yürüyüş yapmak istediği, ne olduğu bilinmeyen “çeşitli sloganlar" bağırdığı yolunda haberler veriyor. 

Başbakan Bülent Ecevit saat 12.30'da düzenlediği basın toplantısında ölü sayısının 55'i bulduğunu açıklarken, TRT" nin 13.00 bülteninde bu sayı 52 olarak bildi” yordu. 

TRT kimden cesaret alarak, gerçekleri bu şekilde tahrif ediyor, yalan haber veriyor, kişkırtıcr lık yapıyor? 

Hangi karanlık eller, Türkiye'de milyonlarca insanın kulak verdiği bu yayını kendi emelleri için kullanabiliyor? 

Yalanlar birkaç saat için etkili olabilir. 

Kendi yaşadıkları olayı TRT'den dinleyen binlerce Maraşlı bugün TRT'ye lanet okuyor, küfrediyor. 

Kim inanır bundan sonra bu tür haberlerine TRT'nin ? 

TRT yönetimi derhal bu sorunun üzerine gitmeli, bir eli Maraş'ta halka ateş açan tetikte, bir eli mikrofonda olan karanlık güçleri ortaya çıkarmalı ve bunu halka açıklamalıdır. Bunu yapmadıkça bu ağır sorumluluğu TRT yönetimi de taşımaya devam edecektir. 


ECEVİT BÜTÜN PARTILERİ VE KURULUŞLARI K.MARAŞ'TAKI KATLIAMA KARŞI BİRLEŞMEYE ÇAĞIRDI 


MSP:”Bütün memleket evlatlarını birliğe beraberliğe, kardeşliğe davet ediyoruz” 


AP'li ve CHP'li parlamenterlerin ortak açıklaması: “Tahriklere kapılmayın” 


j 
ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit, Maraş olaylarına ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında "Ulusumuza ve demokrasimize destek olmak için herkesi, bir kez daha bütün siyasal kuruluşları demokrasiye bağlı tüm kuruluşları bu cinayetleri işleyenlere ve işletenlere karşı ortak tutum almaya, yurtta barış sağlanmasına katkıda bulunmaya, bu uğurda seslerini birlikte yükseltmeye çağırıyorum " dedi. 
Ecevit'in bu açıklamasından sonra görüşlerini sorduğumuz TİKP Başkanı Doğu Perinçek, bu çağrıyı olumlu karşıladıklarını açıkladı. Perinçek, bu olayların başını çeken MHP'ye karşı, bütün demokratik güçlerin birleşmesi gerektiğini 


söyledi. TİKP Başkanı ö-' 


zellikle AP Genel Başkanı Demirel'in elini Türkeş'ten çekmesi için çağrı yaptı. Perinçek, "AP canilere, katillere arka çıkmamalıdır. Bu, büyük sorumluluktur. Ecevit kınp dökmeme siyasetini terketmelidir. Çünkü halk kırılıp dökülmektedir'' dedi, 

MSP Genel Başkanı Erbakan da bütün halkı bölücülüğe karşı birliğe çağırdı. 

Bu arada çeşitli kuruluşlar K.Maraş'taki olaylarla ilgili açıklamalar yaptılar. 


ECE VİT'İN SÖZLERİ 


Başbakan Ecevit basın toplantısında K Maraş o- 


laylarının bir facia oldu- 


ğunu dedi; 
“CHP muhalefette bulunduğu sırada ayrım gözetmeksizin herkese, şiddet eylemi karşısında büyük bir sorumlulukla davranmıştı. Oysa aynı sorumluluğu bugünkü muhalefet partilerinden beklemeyebiliriz. Ama hiç değilse bu devlete ve demokrasiye bağlı olanlar hükümeti eleştirirken ve tavır alırken bir ölçüde de bu toplu cinayetleri işleyenlere karşı seslerini yükseltmelidirler. 
Onların sırtını okşamaktan, onları kayırmaktan, onları görmezlikten gelen davranışlarda bulunmaktan, hele kışkırtmaktan vazgeçmelidirler. Onu yapmakla iktidara, hükümete değil doğrudan doğruya milletimize, ulusumuza, devletimize destek olmuş olacaklardır." 
Ecevit, basın toplantısında oKahramanmaraş'- taki kendisine bildirilen son ölü sayısının 55 olduğunu açıkladı ve şöyle konuştu : “Kahramanmaraş olayı tarihimize bir kara sayfa olarak geçecek büyük bir faciadır. Kendi milletinin insanına böylesine kıyanlar milliyetçi olamazlar, bu milleti düşünen kişiler olamazlar, Fa- 


söyleyerek şöyle 


« kat bu insanlık dışı kı- 


yımda tetiği çekenlerden çok onları kendi yurttaşlarına, kendi soydaşlarına düşman edenler, orları kendi dindaşlarına, kendi komşularına (o böylesine kıyabilecek şekilde yetiştirenler ve kışkırtanlar sorumludurlar." 
Ecevit daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü : "Son zamanlarda sürekli olarak ve gitgide artan ölçüde halkımız ayaklanmaya (o kışkırtıldı. 
Bir yandan,ülkeye bu kış 'komünizm geliyor' haberleri yayılırken, bir yândan da Endonezya tipi ayaklanmalar, soykırımlar açıktan açığa kışkırtıldı. Son günlerde toplumun bütün kesimleri yine açıktan direnişe ve ayaklanmaya kışkırtıldı. Bütün bu kışkırtma ve tertiplerin sonuçları Kahramanmaraş'ımızda maalesef görülüyor." 
Açıklamasında kışkırtıcıların özellikle mezhep ayrılıklarının belirgin olduğu yurt köşelerinde tertiplerini oyoğunlaştırdıklannı da belirten Ecevit, olayların amacının demokrasi dışı bir rejim getirmek olduğunu söyledi. Başbakan hükümetin böyle tuzaklara düşmeyeceğini de belirterek şöyle konuştu ; "Demokrasi dışı bir rejim oluşturmak isteyeniler, hükümeti demok- 


rasinin ve demokratik hukuk kurallarının dışın: çekebilmek için, devle, gücünü bu yola çekebi! 
mek için bazı tuzaklar hazırlamaktadırlar. Hükümet bu tuzaklara düşmeyecektir, Demokratik hukuk devleti kuralları içinde kalarak barış sağlamaya çalışmaktan başka yol yoktur." 

K.MARAŞ'TAKİ 

AP'Lİ VE CHP'Lİ PARLAMENTERLERİN 
ORTAK AÇIKLAMASI 

Bu arada Kahramanmaraş'taki olaylar nedeniyle şehre giden AP'li ve CHP'li parlamenterler ortak bir bildiriyle halkı tahriklere okapılmamaya çağırdılar. 

Belediye hoparlörün- den bütün şehire okunan ortak ` bildiride özetle şöyle deniyor: 

"İki günden beri devam eden ve yüreğimizi yaralayan hadiseler bizi acıya boğmuştur. 

"Tahriklere kapılmayınız. İçişleri Bakanımız, milletvekillerimiz, senatörlerimiz aranızdadır. 

"Emirlere itaat ediniz. 

"Hastalar ve kayıplar hepimizin acısıdır. 

"Bu olaylar burada bitmelidir, acımız artık bitmelidir. 

“Bize inanınız ve güveniniz.” 

ERBAKAN'IN 

BİRLİK ÇAĞRISI 

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan partisinin Başkanlık Divanı Toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Biz bütün milli selametçiler yıllardan beri 45 milyon memleket evladının kardeşliğini, aynı tarih ve vatanın çocukları arasında “birlik ve beraberliği- nin teessüsü için mücadele ediyoruz. Bu müessif hadiseler vesilesiyle bütün memleket evlatlarını tekrar her türlü parti mülahazalarını, parti görüşlerini bir yana bırakmaya, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet ediyorum" dedi. 

Erbakan, Maraş'ta bulunan MSP Heyetinden alınan bilgilere dayanarak ölü sayısının 70'i yaralı sayısının 1500'ü aştığını belirterek olaylar nedeni ile hükümeti . eleştirdi. 
Hükümetin bir an önce iş başından ayrılmasını istedi. 

DEMİREL: HÜKÜMET SUÇLUNUN 
YAKASINA YAPIŞSIN 

Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel Hükümet "kimin yakasına yapışmak gerekiyorsa yapışsın, biz işliyorsak, bizim yakamıza yapışsın" dedi. 

Demirel, K Maraş © layları üzerine düzenlediği basın toplantısında, hükümeti de kışkırtıcı olarak nitelendirerek, "bana sağcılar ve milliyetçiler cinayet işliyor dedirtemezsiniz" şeklinde konuştu." 

Demirel bu sözlerin ardından da K .Maraş'da dökülen kanlara karşı herkesin "vaziyet almasını" ve kan dökülmesine son verilmesini istedi. 

AP Genel Başkanı, CHP'nin hükümet olma özelliğini kaybettiğini de tekrarladı. 

FEYZİOĞLU:MİLLİ 

BERABERLİK 
GEREKLİ 


CGP Genel Başkanı 
Turan o Feyzioğlu da Türk'ü Türk'e kırdırtmak isteyenlere "dur" de nilmesini istedi, Feyzioğlu, milli beraberlik anlayışına sahip olunması gerektiğini belirterek parti ve şahıs hesapları yapılmaksızın ülkeyi korumak gerektiğine işaret etti. 

ÖZDİLEK'İN 
AÇIKLAMASI 


Milli Birlik Grubu Başkanı Fahri özdilek ve Başkanvekili Suphi Gürsoytrak yaptıkları açıklamada, "Aşırı müsamaha ile kurulmuş fesat ocaklarının kendiliğinden dagılacağı görüşüyle, olayların daima gerisinde kalan tutumun sonucu Maraş'ta çok acı maddi ve manevi kayıplara yol açmıştır" dediler, > 

Açıklamada şöyle deniyor; 

"Hükümeti etkin ve ciddi girişimlerle, bir an önce bilinen fesat ocaklarını temizlemeye, toplu cinayet tertipleyenleri 


yakalayarak yargı önüne çıkarmayan, o görevinin ifasında ihmal ve kusuru görülenler hakkında idari 


ve cezai kovuşturma yap-, 


maya davet ederiz." 
Açıklamada Maraş'taki olayların devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 


bütünlüğünü parçalama- ya, düşünce ve mezhep ayrılığına dayanarak 


Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik olduğu" belirtilerek buna göre işlem yapılması istendi. 


TÜRKEŞ "HESAP SORACAĞIMIZ 
GÜNLER YAKINDIR" 

K. Maraş'ta MHP'lilerin katliamları sürerken dün Konya'da bir konuşma yapan MHP Genel Başkanı Türkeş, "'Memleketin her zamankinden daha fazla milli birlik ve iç barışa ihtiyacı olduğundan söz etti. K. Maraş'ta ölü sayısı 500'ü aşmışken Türkeş, hükümetin ve TRT'nin kin ve düşmanlık saçan uygulamalar içinde olduğunu da iddia etti. Türkeş, "hesap soracakları günlerin yakın olduğunu" söyleyerek hükümeti tehdit etti 


DİĞER 
TEPKİLER 


K. Maraş'ta 500 
yurttaşın faşistler tarafından katledilmesi bütün yurtta tepki ve nefretle karşılandı. 

TİKP Genel Merkezin: den sonra İzmir ve Adana İl örgütleri de faşist katliamı protesto ettiler. Bu saldırıların "MHP ve Kontrgerillanın tertibi" olduğunu belirttiler. 

DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ise yaptığı açıklamada "Ola: ganüstü boyutlara ulaşan bu gerici olaylar karşısında hükümet kararlı bir tavır almalı, ve gücünü faşist merkezlere karşı kullanmalıdır" dedi. "Şu anda görev, faşist saldırı merkezlerinin dağıtılması ve kapatılmasıdır"' diyen Baştürk, "İşçilerin ve emekçi halkın iktidarın bu yoldaki her girişimini sonuna kadar des: tekleyeceğini" Oo söyledi. 
Baştürk, DİSK üyeleri- nin bölgelerinde ve işyerlerinde provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını da istedi. 


'TIP Genel Başkanı Behice Boran ise, hükümetin şiddet eylemleri- ne karşı daha kesin önlemler almasını istedi. 


CHP Senatörü Niyazi Ünsal TBMM Bütçe Karma Komisyonun' 
da yaptığı konuşmada, K. Maraş'taki olayları "çılgınlık"! "vahşet" olarak niteledi ve mec lerin derhaı olağanüstü toplanmasını istedi. 
Aynı toplantıda, Komis- 


yon çalışmalarına ara verilmesini öneren AP Milletvekili İsmet Angı ise, "rejimi yıkmak jsteyenlerin derhal bulunmasını, iktidarıyla, muhalefetiyle milli birlik 


ruhu içinde bunların karşısına dikilinmesini"' istedi. 


Devrimci Gençlik Birlileri Federasyonu ise, yaptığ: açıklamada K. 
Maraş olaylarının Kontrgerilla ve ÜGD tarafından Lertiplendiğini belirtti, Açıklamada "Bu cinayet şebekelerinin üzerine yürünmeden ve onlardan hesap sorulmadan anarşi önleneme “dendi. 


Dün yapılan Mem-Der İstanbul Şubesi 1. Olaganüstü Genel Kurulunun aldığı kararda da "Kahramanmaraş'ta işçisi, köylüsü, memuruyla bütün halkımıza kurşun sıkan katiller çetesini la- 


* netliyoruz" denildi. 


Merkez Devrimci 
Gençlik Birliği (DGB) K.Maraş olaylarının MHP ve Kontrgerillanın bir tertibi olduğunu belirterek, MHP ve Kontrgerilladan hesap sorulması gerektiğini söyledi. 

CHP ORTAK GRUBU OLAĞANÜSTÜ 
TOPLANTIYA 

ÇAĞIRILDI 

CHP'li 18 senatör ve milletvekili Başbakan Ecevit'e gönderdikleri ortak bir telgrafla CHP Ortak Grubunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istediler. CHP'li par- 


Hükümetin Maraş'taki 


sorumluluğu 


Doğan Yurdakul 


Ecevit'in bir yıllık hükümeti boyunca sık sık 


tekrarladığı bir söz var: 


—Hükümet ne zaman dış sorunları çözmeye yönelse, bundan rahatsız olanlar anarşiyi artırı- 


yorlar. 


Başbakan Maraş'ın yerle bir edilmesi üzerine 


de aynı şeyi tekrarlıyor. 


Çok güzel, çok iyi, Hatta bravo. Türkiye'deki anarşi konusunda bundan daha yerinde bir 


tespit yapılamaz. 


Gerçekten de Maraş'ta MHP gericiliğinin kudurması, tam Kıbrıs sorununda barışçı çözüme doğru adımlar atıldığı bir döneme rastlıyor. 


Toplumlar arası görüşmelerin başlaması ihtimali karşısında Kıbrıs Kontrgerillasında bir telaş bir telaş, TMT'yi yeniden örgütleme, faşist çeteleri eğitip, Rum sınırında provokasyon tezgahlama asli; UBP'yi ele geçirip bağımsız- 


lık ilanını bası. 


“resmi politika" haline getirme ça- 


Maraş'ta ise 1 Mayıs 1977 çapında kanlı kat- 


liam. 


Demek ki Ecevit'in koyduğu teşhis doğru. 

Peki, hastalığa bu kadar gerçekçi bir teşhis koyan doktordan, tedaviyi de aynı başarıyla yapmasını beklemez misiniz? 

Beklersiniz. Herkes de bir yıldır boşu boşuna 


bunu bekliyor. 


Ecevit Türkiye'nin dış sorunlarının çözülmesini istemeyenlerin kimler olduğunu bilmez mi? 


Çok iyi bilir. 


Dış sorunları çözme yolunda adım atınca ànarşiyi kimin artırdığını bilmez mi? 


Onu da bal gibi bilir. 


Bilir ama üstüne gitmez, gidemez. 


Gidemez çüni 


gidebilecek siyaseti yoktur. 


Siyaset olarak, Türkiye'nin dış sorunlarının çözülmesini istemeyen "güç "lere boyun eğmeyi, teslim olmayı benimsemiştir. Hesap sormaya sormaya, halkı Kontrgerilla ve MHP mezalimi- ne, Rus beslemesi sahte solcuların terörüne ter- 


ketmektedir. 


Şu Maraş'a bir bakın. İyi göremiyorsanız 


bir daha, bir daha bakın. 


Faşistler iki günde şehirde taş üstünde taş bırakmadılar. Ölü sayısının 100'ün üzerinde ol- 


duğu tahmin ediliyor. 


Yürükselim Mahallesini kuduz köpekler kuşatmış. Birçok bina ii TİKP İl anı 


Merkezi, İl Başkanının Avukat yazıl 


esi de a- 


teşe verilen yerler arasında, Pencerelerden kafasını çıkaran vatandaşlara kurşun yağdırılıyor. 


TİKP'nin Ankara'daki Genel Merkezine Ma- 


raş'tan telefon eden AP'li bir kadının söyledikleri, olaylarm çapı hakkındaki en açık bilgiyi 


veriyor: 


"Kan gövdeyi götürüyor. Biraz önce kapımızın önünde bir kişi öldürüldü. Kendimizi odalara kilitledik. Kapılara eşya yığıyoruz. Saldırganlar kapıları kırıp evlere giriyorlar Can güvenliğimiz tamamen ortadan kalkmıştır." 

"Ne olursa olsun ama bu hükümet yıkılsın" diyen MHP'li eşkiyalar Maraş'ta kan seli akıtma cesaretini nereden alıyorlar? 

"MHP'yi kapatırsanız Nuh tufanı yaratırız" diyen bu katiller Maraş'ta Nuh tufanı yaratma cesaretini nereden alıyorlar? 

Hiç başka yerde aramayın 

Bizzat sizden, Sayın Ecevit, hükümetinizin 


tutumundan, 


` Maraş'ta Haziran ayında terör estiren ETKO çetesini besleyip yöneten MHP'li toprak ağalarına, MHP milletvekillerine ne yaptınız? 

Hiç bir şey. ETKO çetesini ortaya çıkaran polislerin derneği Pol-Der'i kapatmakla uğraştı- 


nız. 


Birçok yerde olduğu gibi Maraş'ta da "geliyorum" diyerek gelen katliamı önlemek için ne 


yaptınız? 


Maraş faşistler tarafından yıkıldıktan sonra, 


şimdi Ecevit: 


—Belli ki mezhep, kışkırtmaları için Kahramanmaraş uygun Yer seçilmiştir, diyor. 
Size "Günaydın"'mı demeli yoksa ne demeli? 


İstanbul'daki işkence timi "beşli 


Çete" 


mensuplarından Nuri Gündeş'e ne yapabildiniz? 

Süleyman Yenilmez'e ne yapabildiniz? 
Ankara'da Şentepe'de üç genci öldüren 

Alper Yaz adlı adam, daha hâlâ ikinci şube'de 


ne arıyor? 


Örnekleri çoğaltmaya gerek yok. MHP 'lisi, Kontrgerillacısıyla katiller "güvenlik kuvvetleri" 


içinde görev başındalar. 


TRT ise Maraş'ta kan gövdeyi götürdüğü sırada halkla alay eder gibi bir bozuk plağı tekrar- 


byor: 


—Karşıt görüşlüler çatıştı, olaylar yatışmıştır, 


NOT: Geçen haftaki sayısında 


"Maraş'ta 


MHP'ülerle Maocular kolkola" diye yazan TİP. 
in Yürüyüş dergisinin, olaylardaki sorumluluğunu ise okuyucunun takdirine bırakıyoruz. 


lamenterler Ecevit'e gönderdikleri telgrafta şöyle dediler: 

“Ulusumuzun üstüne bir kara çarşaf örterek hesap vermekten kurtulmak ve soygunu sürdürmek çabasında olanlerın başlattıkları gerici isyan, Menemen Olayını gölge- de bırakmıştır. Çağdışı ırk ve mezhep ayrımını körüklemek vatan ve millete ihanettir” 


AP HÜKÜMETİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN GENSORU VERECEK 

AP Ortak Grubu bugün saat 11.00'de Kahramanmaraş'ta mey dana gelen olayları görüşmek üzere toplanıy or. Toplantya, Ankara dışında ve seçim bölgelerinde bulunan bütün milletvekilleri ve senatörler çağrıldı. AP. Ortak grubu toplantısında, Hükümetin dü- 


şürülmesi için gensoru verilmesinin (o görüşüleceği öğrenildi 
ECEVİT 
KORUTÜRK'LE 
GÖRÜŞTÜ 
, Başbakan Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı Korutürk'le Çankaya Köşkün: de yaptığı görüşmede K. 
Maraş'taki olaylar hakkında bilgi verdi. 
Ecevit'in Korutürk yapi goriya 20 dak, a sürdü, Görüşmenin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün isteğiyle yapıldığı bildirildi. 
RT 
YAYINLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK Kahramanmaraş olayları nedeniyle Türkiye radyoları ile televizyon yayınlarında değişiklik yapıldı. Radyo ve televizyondaki hafif müzikler yayından kaldırılarak, yerine klasik müzik ve söz programları konuldu 


NECDET KALAY Mo- da Aydın Cumalı Sanat Galerisinde Aralık ayının ortalarında açtığı sergi 5 Ocak tarihine kadar sürüyor. 
ÖZDEN AKBAŞOĞLU nun resim sergisi Aralık ayının sonuna kadar Osmanbey Akbank Sanat Galerisinde izlenebilir. 
EKREM AKAL'ın; re sim sergisi Osmanbey Akbank Resim Galerisinde 30 Aralık akşamınakadar sürüyor. 
I. İSTANBUL MOBİL- 
YA DEKORASYON 
VE:HALI FUARI SER-GİSİ: Çarşamba günü Hilton Oteli salonların- da açıldı. Serginin yanı sıra FİKRET MUAL- 
LA, BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU, ABİDİN 
DİNO, AVNİ ARBAŞ, 
MENGÜ ERTEL, Fü- 
REYYA ATİLLA GA-LATALLAYLA AKAR- 
CA, NECLA BİRSEL ve NEJAT DEVRİM yapıtları da sergileniyor. 
Bunların yanısıra Bedri Rahmi Galerisinin Mask ve Heykel sergisinde yer alvor. TURAN EN-NOĞLU'nun Çocukların Dünyası'. baslığıni taşıyan Resim Sergisi Harbiye Şehir Tiyatrosu, Sanat Galerisinde Sürüyor. Sergi 5 Ocaka kadar açık kalacak. 
ATİLLA GALATALI, 
IŞIK ARIBURNU, 
MUSTAFA PLEVNE-Lİ,BERNATÜREKMEN NEVBAHAR 
NEVESER'in katıldıkları "YILBAŞI HEDİ-YELİKLER 'İ sergisinde sanatçılar seramiklerini resim, kilim, bakır ve küçük heykellerini Göztepe Oya Sanat Galerisinde (| sergiliyorlar. 
Sergi 12 Ocak tarihine kadar açık kalıyor. 
DOĞAN DEMİRCİOĞ- 
LU'nun 16 Aralıkda 


"Önceleri izley 


yeterli görüyordum. Bilinçlendikçe daha açık 


bir anlatımı aramaya başladım" 


— Eserlerinizde soyut anlatımı kıran, figüratif anlatıma yakın bir anlayış gördüm. Bu anlatımın düşündüklerinizi izleyiciye aktardığını söyleyebilir misiniz? 

— 1968 yılında ilk sergimi açtığımda apstreye yakın çalışıyordum. Daha çok form araştırmaları yapıyordum. O sergide de zincir unsuru ön plandaydı. Baskılara, gericiliğe karşı bir tepki duyuyor ve bu duygularımı aktarmaya çabalıyordum. 

onra iç ve dış politik olaylar, deneyler ve yaşanılan hayat benim daha büyümemi ve bilinçlenmemi getirdi. O zamanlar izleyicide bir duygu uyandırmayı yeterli görüyordum. Bugün daha açık bir anlatımı aramaya başladım. 
Bugün çizgi film çalışmalarımda ve resim ya da heykellerimde bu açık anlatımı yakalama- ya çalışıyorum. Bugün artık düşüncelerimi aktarabilmek için izleyici ile işbirliği yapmanın şart olduğunu düşünüyorum. 

— Bu düşündüğünüz nasıl bir işbirliği? 

— İzleyici sergiyi gezdikten sonra yoru- mu genellikle benden bekliyor. Kendi yorumlamaktan çekiniyor. Ya yanlış şeyler söylemekten korkuyor, ya da tembel bir ilgi içinde izliyor sergiyi. Oysa on- 


TİYATRG 


'TANBUL H 
TİYATROLARI 
Harbiye Şehir Tiyatrosunda 
SERSEM KOCANIN 
KURNAZ KARISI ve 
Çocuk oyunu EMEK— 
KÖY Sergileniy or. 
Kadıköy Şehir riyatrosunda AMERİ— 
KAN FUTBOLU, A— 
YAK BACAK FABRİ— 
KASI, 

Fatih Şehir Tiyatrosunda BİZLER VE BİZ- 
LER, FUJİ YAMA, 
Üsküdar Şehir Tiyatrosunda ALMANLAR: 
ÖLÜ KENTİN NABZI, Tepebaşı Şehir Tiyatrosunda MARAT-SADE sergilenecek. 
ATATURK KÜLTÜR 


ERKEZİNDE 
YER Aralık gunleri 


Saat 18.30'da İstanbul Devlet Tiyatroları "Yük" adlı oyunu sahneliyor. 
29 Aralık saat 20.30 
da yine İstanbul Devlet Tiyatroları sinema sa- 


Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde açtığı sergi 31 Aralık akşamına kadar sürü yor. 

J.B. DAWN'nın Taksim Sanat Galerisindeki 
30 Aralığa dek gezilebilecek Resim sergisi. 
BİLGE AVCAR Divan 
Oteli Bodrum Salonunda 22 Aralık günü açtığı resim sergisi bu akşam sona eriyor. 


ADNAN TURANİ'nin . 


Nişantaşı Tiglat Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 31 Aralık akşamına kadar izlenebilir. 
ORHAN PEKER, NEC- 
DET KALAY, GÜN- 
GÖR İPLİKÇİ, RAMİS AYDIN, CİHAT BU- 
RAK, CAFER BATER, 
AVNİ ARBAŞ İBRA- 
HİM SAFİ, YAŞAR YENİCELİ, MEHMET 
PESEN FİKRET OT- 
YAM, ADİL DOĞAN- 
ÇAY, BURHAN UY- 
GUR, HÜSEYİN Yü- 
CE, FİKRET MUALLA 
RÜZİN GERÇİN gibi sanatçılarının yıl sonu karma sergisi 15 Aralık tarihinden bu yana Nişantaşı Tiglat Sanat Galerisinde sürüyor. 
NAİLA AKINCI resim sergisi İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisindel Aralık'tanbu yana sürüyor. Sergi ay sonuna dek izlenebilir. 
19 YY. TÜRK PİRA- 
MİTİFLERİ adı altında düzenlenen sergi Maçka Sanat Galerisinde 30 Aralık günü kapanıyor. 

FİKRET MUALLA' 
nın tablolarından oluşan resim sergisi Bedri Rahmi Sanat Galerisinde 6 Ocak tarihine kadar açık kalacak. 
BURHAN UYGUR Resim “Sergisi (o İstanbul Galata Sanat Galerisinde 16 Aralık'fan bu - yana sürüyor. 


IŞILAR Mert Egemen 


ların esererimi eleştirmesi, yorumlaması be ni de ilerletecek Benim dişüncederim de onlarla birlikte gelişecek. Birşeyler anlatabilmem için.izleyiciyle işbirliği yapmam şart oldu. 

— Heykellerinizde fotoğraflar, aynalar ve onların önünde insan figirleri görülüyor. Ke simlerinizde insan yüzlerinden resme yayılan bir ışık anlayışınızın olduğunu gördüm. Bütün bunlarla - neyi amaçlıyorsunuz? 

—12 Mart dönemi ve o dönemdeki çağdışı baskı ve işkenceler beni yoğun bir biçimde etkiledi Tepki duydum 


lonunda Gorki'nin "Güneşin Çocukları" sergilenivor. 

DEVLET TİYATRO- 
LARI ANKARA GÖS-TERİLERİ: 

Ankara Büyük Tiyatroda 29-31 tarihleri arasında saat 20.30 da ve yine 31 Aralık Salı saat 15.00 de "BİR ÖLÜ- 
NÜN TOPLUMSAL A-NATOMİSİ" 26 Aralık Salı ise saat 20.30'da Gorki'nin "GÜNEŞİN ÇOCUKLARI” sahnelenecek. 

Ankara Küçük Tiyatroda Herman Melville'nin romanından oyunlaştınlan "YASALAR VE İNSAN", 27-30 Aralık saat 20.30 da ve 30, 
31 Aralık saat 15.00'de 


gösterilecek. 
Ankara Yeni Sahnede Molier'in “GÜLÜNÇ 


KİBARLAR" adlı oyunu 26-39 Aralık tarihleri arasında saat 20.30 
da 30-31 Aralık saal 


Zühtü Mürüdoğlu 25 
Aralıkta Yapı Endüstrisi muhazinde heykel, desen ve resim sergisi açıyor. Sergi 15 Ocak tarihine kadar sürüyor. 
SİMONE AKER VE 
KADİR AKORAK, İstanbul Galata Sanat Galerisinde 15 Aralıktan bu yana yapıtlarını sergiliyor. 

GİLBERT BROWNE' 
nin resim sergisi Maçka Galeri Deko'da 3 Ocak tarihine kadar uzatıldı. 
İSTANBUL RESSAM- 
LAR DERNEĞİ'nin 
Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açtığı 46. plastik sanatlar sergisinin 29 Aralık akşamı sona eriyor. 
GEORGE GROSZ'un siyah beyaz ve renkli baskı resim sergisi Beyoğlu Odokule Sanat Galerisinde 22 Aralıktan bu vana acık. Sergi 10 Ocak akşamına kadar açık kalacak. 


YAPI VE KREDİ BAN- 


KASI: Türk Donanma Vakfı Gemi Modelleri Sergisi Bankanın Galatasaray Sanat Galerisinde ay sonuna kadar sü- 


rüyor. 

EDİP KÖSEOĞLU, 
NURULLAH BERK, 
BALABAN, BURHAN 


UYGUR, NURİİYEM, 


NEVESER İLHAN 
BERK, NEŞET Gü- 
NAL, BEDRİ RAHMİ 


EYÜBOĞLU, ORHAN 
PEKER, FİKRET MU-ALLA'dan oluşan karma sergi geçtiğimiz hafta Galeri Baraz'da açıldı. Sergi 6 Şubat tarihine kadar açık kalyor. 

ANKARA SANAT SE- 
VENLER DERNEĞİ nde Cumartesi günü açılan, "Derneğe Üye Sanatcıların" karma resim Sergisi Ocak ayının başına kadar açık kalıyor. 


BİRİM BOZOK'un 
BURSA DEVLET Gü- 
ZEL SANATLAR Ga- 


lerisin'de 19 Aralık Salı günü açtığı resim sergisi 
3 Ocak tarihine kadar 
açık kalacak. 

GULAY SEVSEGİL'in Aralık ayının başında Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açtığı resim sergisi bir sire daha açık kalacak. 
BALIKESİR SANAT FOTOĞRAFÇILARI 
DERNEĞİ: Ayşebacı köyünde bir açıkhava fotoğraf sergisi açtılar. 
Sergi köy halkına bir süre daha açık kalacak. 
ÇAĞDAŞ TÜRK RE- 
SİM SANATINDAN 
SEÇKİN ÖRNEKLER adıyla düzenlenen yıl sonu karma resim sergisi Ankara Vakko Sanat Galerisinde 31 Aralık akşamına dek izle nebilir. 

NİHAT DARCAN VE 
ASIM İŞLER: İzmir Devlet ve Heykel Galerisinde resimleri sergilemeyi sürdürüyor. 
Sergi 30 Aralık akşamı sona eriyor. 


ve görev yapmayı iste dim.Umutsuzlugu ve onunla birlikte gelişen umudu aktarmak için uğraştım. Fotoğraflanm olduğu heykellerimde görülen kuyruklar, işkenceler ve umursamazlığın içine yerleştirdiğim aynalarla izleyicinin yapıtlarla özdeşleşmesini ve kendine "Ne yapıyorum?" sorusunu sormasını istedim. 
Resimlerimdeki renkler hayattan benim algıladığım renkler oldu. Be nim duygularımdı kısaca. Işıkların insan yüzlerinden çıkması ve yayılması yine benim insanları görüşümden kaynaklandı. 


15.00'de gösteriliyor. 
Ankara Altındağ Tiyatrosunda 26-30 Aralık tarihleri arasında saat 20.30'da ve 30-31 Aralık saat 15.00'de "ES-KİCİNİN TAZESİ" adlı oyun sergileniyor. 
Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunda Shak-. 
espeare'nin"OTHELLO"' 

oyunu 26-30 Aralık saat: 20.301da ve 
30 Aralık saat 15.00'de 


sergiliyor. 
Yine aynı tiyatroda "ORMANIN BEKÇİ- 


LERİ" adir çocuk oyunu her Çarşamba saat: 14.00'de ve Pazar günleri saat 11.00'de oynanıy or. 

Antalya Devlet Tiyatrosunda 27-30 Aralık tarihleri arasında saat: 20.30 da ve 30 Aralık saat: 15.00 de "Haldun Taner'in "GöZ-LERİMİ KAPARIM 
VAZİFEMİ YAPARIM' 
adı oyunu oynanıyor. 


T ZE NS) 


B. DAWN'nın resim sergisi Taksim Sanat Galerisi 


> 


İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema TV Enstitüsünde 
27 Aralık Çarşamba 
16.00 ve 19.00'da yönetmen V.Pudovkin'in 
SANA" adlı filmi; 30 
Aralık C.tesi 16.00 ve 19.00 da "HER DEV- 
RİN ADAMI" adlı film österil ecek. 

tanbul İtalyan Kültür Merkezinde 27 Aralık Çarşamba 18.30 ve 21.00'de Yönetmen 
Marea Ferreri'nin "MUHTEŞEM YU- 
MULMA" adlı bir film österilecek. 

tanbul Fransız Kültür Merkezinde 26 Aralık Salı 16.00'da LUİS BUNUEL'in 1956 yapımı BAHÇEDE ÖLMEK adı fim, 27 Aralık Çarşamba 19.00'da ve 
28 Aralık Perşembe 
21.00'de Godard' 
ın 1963 yapımı "Nİ ŞANCILAR" adlı film gösterilecek. 
SİNEMATEK DERNE- 
Ğİ gösterilerini Taksim Anya Manya Kumpan- ya Tiyatrosunda è 
25 Aralik 15.00'de 
"Yanlış Davranış" 


Ankara Sanat Se venler Derneğin'de Ankaralı çizerlerin katildığı karikatür sergisi Pazartesi günü açıldı. Sergi bir süre daha açık kalacak 

Boğaziçi Üniversitesi Karikatür Kulübü Ü- 


yarışmada derece alan karikatürleri sergi eme- 


25 Aralık günü saat 
19.00'da Demirhan Altuğ yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Or-Lestrasının Atatürk Kiiltür Merkezinde bir konseri var. ,Konserin sdisti 

AYLA ERDURAN. 

28 Aralık saat 19.00" 
da İstanbul Devlet Operasi Atatürk Kültür Mer- 


Karagöz'lin günümüz- de yaşatılması için ve Karagöz metin yazarlığının gdiştirilmesi amacıyla Devlet Tiyatroları Ankara'da bir hafta düzenledi. Toplantının son bölümü bugün, Ankara oda (tiyatrosunda saat10.0013.00 ve14.00 
17.00 arası yapılacak. 
Seminerin konuşmacısı Aziz Nesin. 

Türkiye Yazarlar Sendikası 5. kuruluş Yıldönümü Kültür Şenliği 25 Aralık Pazartesi saat 20.00 de Ankara Küçük Tiyatro'da yapılacak. Şenliğe yüze ya- 


niversitenin Kırmızı Salonunda "Üniversite ` Sorunları 78" konulu 


19.00 da Halı Türküsü" 
26 Aralık 15.00 de 
"Hergün" 18.30 da "Trotta" 

27 Aralık 14.0 
"Yanlış Davranış 
00 da "'Yumulm. 
30 da "Trotta" 
28 Aralık 15.00 de 
Maria Malibran'ın ; Ölümü", 18.30 da "İnsan Gibi Yürümek" 
29 Aralık Cuma 15.00 
de "Dört Mevsim Satı- 


30 Aralık günü 10.30 
da çocuk filmleri, 15.45 de "Yanlış Davranış" 16.00 da Trotta" 

31 Aralık Pazar günü 
12.45 sıradan 
Faşizm ve 15.00 de İnsan Gibi Yürümek" SİNEMA TV ENSTİ-TÜSUNUN BU HAF- 
TAKİ GÖSTERİLERİ iki grupta toplandı. 
"Dünya sinemasından örnekler" adı altında şu filmlere yer veriliyor. 
25 Aralık (Bugün) saat 
16.00 da Elia Kazan'ın "RIHTIMLAR ÜSTÜN- 
DE" saat 19.00 da 
"VİVA ZAPATA" gös terilecek. 


KARİKATÜR 


me devam ediyor. 
ERDOĞAN BOZOK' 
un geçtiğimiz hafta bebek Akbank Sanat Galeri" sinde açtığı karikatür sergisi bir süre daha açık kalacak. Serginin konusu "İnsan" 

. SEMA ÜNDEĞER 
İstanbul Karikatiir cüler Derneği'nin Sinematek salonunda açtığı karikatür sergisini yeniliyor. 


kezinin Büyük Salonunda "Yunus Emre Yi, seslendirecek. 


30 Aralık saat 11.00* 
de Şef DEMİRHAN 
ALTUĞ yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verecek. Solist Ayla Erduran. 


kın sanatçı katılıyor. 
Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun 
15. yıl kutlama şenliği- ne ilişkin program saptanmıştır. Şenlikte "Eski Fotoğraflar" adlı oyun sahnelenecek, ayrca "Anadolu Çocuk Oyunları Kolu” "Leke, Çizgi, Benek, Renk" adlı oyunu şenlik sırasında sunuyor. Bunların yani sıra şenlikte Prof. 
Rasim Adasal bir konferans veriyor. Düzenlenen bir açık oturuma konuşmacı olarak Güney Akarsu ve Oben Güney katılıyor. 


BURSA 

Bursaspor - Galatasaray maçından sonra saha kenarında bir foto muhabiri Galatasaraylı B. Mehmet ve Güngör tarafından 


tasaraylı 


dövüldü. Galatasaraylı fından futbolculara ' engel ol- söylediler, mak isteyen Bursasporlu Şikayet futbolculara bazı Gala- geçen 


tasaraylı futbolcular tekme ve yumrukla müdahale ettiler. 

Bursaspor -Galatasaray maçından sonra saldırıya uğrayan ve dövülen 
3 gazeteci 5 Galatasaraylı futbolcudan davacı oldular. 

Dövülen (o gazeteciler Doğru Hakimiyet gazetesinden Mustafa Tunçakın 

j Bursa Hakimiyet gazetesindeñ Levent Gencelli 


muayeneleri 


zetecilerin 


Bursaspor:1 Galatasaray:0 


GALATASARAYLI FUTBOLCULAR GAZETECILERE SALDIRDI 


ve Milletindir Hakimiyet gazetesinden Özcan Atalay maç bitiminde Galafutbolculardan 
Güngör, Eser, Fatih, B, Mehmet ve Erdoğan taradövüldüklerini 


Galatasaraylı 5 
futbolcu polise ait bir otobüsle polis karakoluna götürüldüler. 
la beraber Coşkun Özarı da karakola geldi. 
Futbolcuların kimlik tesbiti yapılırken, dövülen 3 gazeteci de tıbbı 


bipliğe gönderildiler. Gayapıldıktan sonra futbol- 


cular suçüstü mahkemesine verilecekler 


CEMİYETİ OLAYI 
KINADI 


Çıkan olaylarla ilgili olarak Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Saruhan Ayber bir açıklama yaparak olayı kınadı. Bir kaç kendini bilmez Galatasaraylı futbulocunun sahada bıraktıkları iki puanın hıncını, görev yapnak ve ekmek parası kazanmak için orada bulunan arkadaşlarından almaya kalkıştığını belirten Ayber, olayın sorumlularının cezalandırılmasını federasyondan talep etti, 

Bursaspor kulübü Başkanı Süleyman Kurtçu da Galatasaray'ın iki puan ümidiyle Bursa'ya geldiğini, puan alamayınca bu yola başvurduğunu, bu olayın daha önce kulüp olarak yaptıkları şikayetlerin doğruluğunu 


üzerine adı 


Futbolcular- 


için adli ta- 


muyeneleri 


BURSA GALATASARAY: ispatladığını söyledi. 
SAHA: Bursa Atatürk Eser, Müfit, Erdoğan, 

Stadı. Güngör, Fatih, Cüneyt, HAKEMLER: , Talat Öner, Yaşareviç, (Tur- 

Tokat, Orhan Ergin, Ca- gay) Gökmen, Zafer, B. 3. LIGE 

hit Akalın, Mehmet. 


BURSASPOR. Necati, İhsan, K. Sinan, Tacettin, 


ri dat 2. 
Recai, Erdoğan. 


GOL: Dakika 9 Sed- 


TERFI MAÇLARI 
YAPILDI 


i N N 3. Türkiye Ligine 
| Puan duruma || p mumun 
| | kiplerini yenen Kütah- 

TAKIMLAR O GB MA YP yæpor  Auheyköyave 
| Amasyaspor yarı fina- 
TRABZONSPOR 15 78 0181 22 le kaldılar. Karşılaş. 
FENERBAHÇE 1585 22511 21 malarda alınan sonuç-GALATASARAY 1566 3 15 6 18 lar şöyle: a 
| DİYARBAKIR 1574 4 15 14 18| Kütahyaspor:  1— 
ALTAY 15 6 5 4 22 14 17 Muğlaspor: 0, Alibey- 
| BEŞİKTAŞ 1564 5 16 10 16 | | köy: 2— Kırşehirspor: 
ADANASPOR 1564 5 20 16 16 | | 0, Amasyaspor. 2— 
| ESKİŞEHİRSPOR 154 8 3 15 13 16 | Feriköy: 0. 
ADANA D.SPOR . 15 6 4 5 12 18 16 
e 15 56 4 17 4 16 | B.TAKIMLARI 
RDUSPO 15 54 6 10 12 14 
| BOLUSPOR 1644 TAMA is 12 İ LIGI SONUÇLARI 
SAMSUNSPOR 1536 GE 14012 sesti EHİRSLOR 1 
| ZONGULDAKSPOR 15 33 97 15 9 | E ei 
| KIRIKKALESPOR 1525 85 26 9 E AAR 
BURSASPOR 1524 9.7 20 Bİ j i 


2.Türkiye Ligi erteleme maçında 


Rizespor, Elazığspor'u 


1-0 yendi 


ŞIYAKA:0 
SARIYER —TEKİR— 
DAĞSPOR (Sarıyer hükmen galip) 
KIRKLARELİ: 1- 
FENERBAHÇE: 1 
KOCAELİSPOR: 3- BALIKESİRSPOR:0 İSTANBULSPOR: 1- 


BEŞİKTAŞ:0 
RİZE RİZESPOR: Refah, ALTAY :0— Edip, Levent, Tuncay, İZMİRSPOR: 0 z 
2. Türkiye Ligi Beyaz Muharrem Müfit, Meh- EDİRNE: 0 — LÜLE 
Grubu erteleme maçında met, Hüsnü, Haldun, Be- BURGAZ: 0 
Rizespor Elazığspor'u kir, Oktay. ANKARAGÜCÜ: 0- 


Haldun'un golüyle: 1 -0 


yendi. 
SAHA: Rize Şehir 
Stadı. 
HAKEMLER: Özer hittin, Cemal. 
Kızıltan, Mustafa Günay, Metin Tuğcu. dun. 


Ülkemizi acıya 


Raştarafı L, Sayfada güçlerin özellikle Maraş ve Malatya'yı hedef seçtiklerini yazdı. 

Daha sonraki günlerde K.Maraş'ta ETKO çetesi yakalandı. 

30 Temmuz ile 3, 10,13 ve 16 Ağustos tarihli yayınlarımızda resim isim ve belgeleriyle K.Maraş dağlarında MHP'lilerin talim yaptıklarını ayrıntılarıyla yazdık. MHP'li Enver Özkan'ın silah kaçakçılığının merkezi olan Kadirağalar çiftliği, ETKO Şefi Ali Haydar Yangın ve Arif Arıcı hakkında bilgiler verdik. 

Sandık cinayeti faili, Garbis Altınoğlu adlı karanlık şaksın K.Maraş 


çektik. eğ 
İşte iki gindür K.Maraş'ta sürdürülen kitle katliamı, adım adım böyle hazırlandı. hi 
Eğer, MHP işi artık satırlarla yüzlerce insanı öldürmeye kadar götürmüşse, Türkeş'in ve devlet içinaeki Karanlık güçlerin üzerine cesaretle yürümenin zamanı geçiyor demektir. Çünkü sen onun üzerine yürü mediğir için, o halkın üzerine yürüyor ve kitle katliamlarına girişiyor. 


ELAZIĞSPOR: Münir, Abdullah, ömer, Cahit, Ulvi, Ahmet, Naim, K. 
Mehmet, B. Mehmet, Mu- 


GOL:.Dakika 26 Hal- 


Kontrgerilla belasına artık bir son verelim 


© Olaylar üç-beş çapulcunun işi değildir Amaç, devlet içindeki karanlık güçlerin desteğiyle darbe tezgahlamaktır 


© Halkımız özgürlüklerin sınırlanmasını değil, MHP ve Kontrgerillanın üzerine yürüyecek cesur bir turum ıstiyor 


© Hükümetin uzlaşmacı tutumu canilere cesaret verdi 


civarmda eli silahlı dolaştığına dikkat 


PETROLOFİS:0 
MENİSASPOR : 2— ALTINORDU:1 
AYDINSPOR: 5— ÖDEMİŞSPOR:0 GALATASARAY— 
VEFA (Ertelendi) 


boğan MHP ve 


Bugün, vatanının milleönin iyili-Gini isteyen her insan cesur olmalıdır. 
Hükümeti, basını, yargıçları, savcıları, komutanları, valileri, polis müdürlerini cesur olmaya çağırıyoruz İki süper devletin kışkırttığı anarşiye ve eli kanlı zorbalara karşı cesaretle göğüs geren halkın tutumu herkese örnek olsun. Yürükselim'de canını ve malını direnerek koruyan K. Maraş'lı yiğit insanlardan örnek alalım. 

MHP yıkılışmın çılgınlığı içindedir. Maraş olaylarından çıkarılacak ders, MHP'yi de sahte solcuları da besleyen iki süper devlete karşı tutum almanın ülkemizin en acil sorunu olduğudur. 

Süper devletlere karşı çıkılmazsa Türkeş'in ve sahte solun üzerine kararlı bir şekilde yürünemez, Türkeş'e karşı çıkılmazsa MHP İl Başkanına ve MHP yöneticilerine de ses çıkarılmaz ve en sonunda suçlu olarak ortada üç-beş çapulcu kalır. 

MHP'nin ve kontrgerillanın üzerine yürünmesi için şartlar elverişlidir, halk hükümetten bu cesur tutumu bekliyor. 


BURSA GAZETECİLER * 


Halter Takım 


Beşiktaş'ın Eczacıbaşı'nı yendiği karşılaşmada bir pota altı mücadelesi 


Basketbol Liginin önemli maçında 


BEŞİKTAŞ: 79 
ECZACIBAŞI: 64 


, BEŞİKTAŞ:79 ECZACIBAŞI:64 

BEŞİKTAŞ: Erman (27), Faruk (4), Abdul. 
lah (18), Hurşit (2), Howard (10), Mustafa (8) Ahmet (2), Tunç (8). 

ECZACIBAŞI: Melih (2), Erdoğan (7), Kemal (4), Efe (20), Necati (4), Haigler (15) Cem (2). 


EFES PİLSEN: 108 
FENERBAHÇE :86 

E.PİLSEN: Hakan (11), Doğan (14), Mehmet (22), Jeff,Billy (26), Aytek (18), ömürden 
(2) Cengiz (4) 

FENERBAHÇE: Ferhan (16), Majak (15), Ömer (5), Osman (0), Halil (23), Coşkun (15), Tuncer (12). 

İLK YARI: 55 - 40 E. Pilsen lehine. 


Deplasmanlı Baskethol Ligine dün üç karşılaşma ile devam edildi. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle. 

ŞEKERSPOR: 81 M. YENİ ŞEHİR :80 

Şekerspor: Behçet , B.Murat, İlhan, Rahmi Serdar, Robert, K.Murat, Gürhan, Emre, 

M. YENİ ŞEHİR: Serdar, Nur, Turgay, Sabri, Benjamin, Ali. A 


Türkiye Deplasmanlı Voleybol Liginde: 


B.BORONKAY: 3-İETT:0 


Deplasmanlı Voleybol ligine düniki karşılaşma ile desvam edildi. Karşılaşmada alınan sonuçlar ve takım kadroları şöy- 


man, Tunç, Mete, Ertan. 
SETLER: 15/5, 15/8, 15/7 
TAÇSPOR:3 
ALTINYURT:0 


ledir. ; TAÇSPOR: Deniz, İb-B. BORONKAY .3 rahim, Şakir, Cem Ca-İETT:0 bir, Gökhan, 


B,BORONKAY: Ahmet, Bruno, Hüseyin, Sedat, Serap, Murat, Fikret, Sami, İbrahim , Veysi. 

İETT: Erol, Ali, Os- 


ALTINYURT: Eşref, Kenan, Mehmet, Barhan, Ünsal, Mithat, Mehmet, Ali, İhsan , Ertan. 

SETLER: 
15/2, 15/4. 


Birinciliğinde, 
3 rekor kırıldı 


İZMİR ma 155 kg silkme 270 kg 


to $ 

İzmir'de devam eden yaşi mi Yazıcı (İst) 
Türkiye Halter Takım Bi- 1125 kg, 137,5 kg, 255 
rinciliğinde Adana Bölge- kg ` ; uE sinden Hidayet Akın gençler katogorisinde koparma, silkme ve toplam- da üç yeni Türkiye rekoru kırdı. Mehmet Altın' ında kırdığı rekorla şampiyonada kırılan rekorların toplamı dörde çıktı. 
Dün yapılan yarışma sonuçları şöyle: 


16/10, 


g. 

90 kg Raif özel (Ank) 
120 kg koparma 130 kg 
silkme 245 kg toplam. 

2— Gürsel Dedeoğlu (Ank) 115 kg, 130 kg, 
245 kg. 

100 kg 1- Hidayet 
Akın (Ad) 120 kg koparma 117,5 kg silkme 270 
kg toplam. 

2— Mehmet öçalan 
(Ank) 100 kg, 120 kg, 217.5 kg. 

110 kg 1 - Orhan Bolkürk (İst) 105 kg koparma 125 kg “Ikme 230 kg 


75 kilo Kemal Başkır 
(Ank) 115 kg koparma 140 kg silkme 255 kg toplam. 

2— Hasan Has (Ank) 


1125 kg , 132,5 kg,245. toplam. 

kg. 2— Cengiz Haydın 
82,5 kg Harun Akka- (Ank!90 kg, 115 kg, 205 

ya (Ank) 115 kg kopar- kg. 


le Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin! 


özel sayı.2 çıktı 
AEP VE ÜLKEMİZDEKİ TAKİPÇİSİ "HALKIN 


KURTULUŞU ' HALK SAVAŞINI NASIL İNKAR EDİYOR? 


10TL 


6.sayı çıkıyor 
KÜRT MİLLİ MESELESİ 


NOT:Fiyatı 19 TL.dır. 
Tek isteklerde bedelin pul olarak gönderilmesi rica olunur. Fiyatı 10 TL. 


İsteme ve Yazışma Adresi: P.K. 696 
ULUS—ANKARA 


Baştarafı 1. Sayfada de binayı yakmak için hazırladıkları gazlı bezler bulundu. 

“Vilayette İçişleri Bakanı, Vali ve basın mensupları olayları pencerelerden seyrediyorlar. Dačlan o faşistler tekrar toplandı. Yine saldırıya geçtiler. Jandarma tekrar ateş açtı..." 

Dün sabaha karşı du: rTulmaya yüz tutan olaylar MHP'lilerin yeni saldı rıları ile tekrar hızlandı K.Maraş halkı iki gündü devam eden katliamde ölü sayısının 500 civarır da olduğunu söylerken polis 200, Vali ise 60 ki şinin öldüğünü açıklıyor Ankara'daki AP Genel Merkezine geen haber dere göre ise, ölenlerir &ayısı 250. Dünkü saldırı: larda faşistler Yürü kselim Mahallesinin bir kısmına Karamaraş, Yeni Mahal le, Tekke ve Sergentepe nin tamamına girdiler. Bu mahalleleri tamamen ya: kıp, yıktılar. Bazı aileler toptan satırlarla doğrandı. Bir ailenin 8 ferdi öldürüldü, 3-4 ailenin oturduğu bir evde 25 yurttaş katledildi. Şehirde sabaha kadar bomba ve silah sesleri duyuldu. 

Kahramanmaraş Valisi Tahsin Soylu dünkü olaylarda kimsenin ölmediğini öne sürerken Devlet Hastanesinde görevli bir 


doktor sadece Karama- 
Taş Mahallesinde 20 
yurttaşın daha katledildiğini söyledi. Karamaraş'a yapılan saldırının başını da iki gündür olaylarda elebaşılık görevi 


yapan MHP'nin ileri gelenlerinden Osman Ekberoğlu çekiyordu. Ayrıca Vilayet Konağı önündeki çatışmada 4 kişinin öldüğü saptandı. 

TİKP K.Maraş İl Baş- 


18.30 HABERLER 
48.33 ÇİZGİ FİLM 


yınlanacak. 


PROGRAMI 
20.30 HABERLER 


lında gizli 


tim: Ziya Öztan 


Dizi 


23.00 SPOR 
23.50 HABERLER 


filmin üçüncü 


TRT 


Y9.00 Açılış ve Program 95.05 Türküler Şarkılar 96.00 Kisa Haberler 07.02 Köye Haberler 07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 10.00 Kısa Haberler 10.01 Arkası yarın 11.05 Okul Radyosu 


12.10 ogle ù 

12.00 HABE 

13.15 Oyun Havaları 14.32 Müzik Bahcesinden 15.01 Sizlerle Birlik te 16.05 Okul Radyosu 
1703 Akşama Doğru 


TRT2 


08.00 Açılış ve program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların içinden 

09.30 Türküler 

10.15 Şarkılar 

10.50 Türküler oyun Hav 

11.20 İsmet Í nönü'nün ölümü 

11.35 Şarkılar 

11.50 Deyişler ve Ezgiler 

12.20 Bilim ve Hayat 

12.40 Çeşitli Sololar 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

13.30 Olayların içinden 

14.00 Türküler: 

14.15 Uygarlık Yolunda Türkler 

16.05 Hafıf Müzik 


TRT3 


07.00 Açılıs ve program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah için 

09.00 Barok Müzik 

09.30 Ulkeler ve Muzıikları 10.30 Diskotegimizden 11.00 öğleye Döğıu 12.00 Sizin kleriniz 13.00 Konser Saati 

14.30 Hafıf Batı Müzigi 


Aydınlık! 


BAYAŞ / Basın-Yayın A $ 


adına sahibi 


FERİT İLSEVER| 


TELEVİZYON 


Prgramda çocuklara yönelik bir çizgi film ya- 


19,00 DÖNME DOLAP 


19.30 BEKLENMEYEN OLAYLAR Dizi programın "Toz Çanağı" yınlanacak. Amerika'da buğday yetiştiren çok bereketli bir ovada meydana çıkan kuraklık ve bu kuraklık sonunda ovanın bir toz çanağı haline gelmesi anlatılıyor. 


20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU 


21.10 MİNİK KONSER 


21.15 İSMET İNÖNÜ VE SİYASAL YAŞAMI Belgesel programas İsmet İnönü'nün 1907 yıttihat ve Terakki Derneğine girişinden ölümüne dek siyasal yaşamı konu ediliyor. İnönü'nün yaşamına paralel olarak Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı, Cumhuriyetin kuruluşu ve diğer önemli siyasal olaylar görüntüleniyor. Yapım: Hüseyin Taşkın. Yöne- 


22.15 TEKERLEKLER bölümü 


kanı Avukat Haydar Güngör, ölü sayısı hakkında bilgi verirken, sadece kendi çabalarıyla Yürükselim'de 35, Tekke Mahallesinde 25 ceset çıkardıklarını söyledi. 
Saldırıların akşama doğru ova köylerine doğru yayılmaya başladığı gözlendi. Çokyaşar köyünde 15 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ayrıca Yusuflar Mahallesinde de 
13 ölü bulunduğu saptandı. Olayları başlatan bazı faşist elebaşıların da ellerinde makinalı tüfeklerle Bertiz'in dağ köylerine kaçtıkları öğrenildi. 
İki gündür sürdürülen katliamın ordu ve MİT içindeki karanlık güçlerin yardımıyla gerçek arkigi açıkça görüldü. İl Jandarmâ Alay Komutanı saldırganlara yardım etti. 
Aldığı ateş emrini uygulamadı. Saldırganlara 


müdahale etmek isteyen. 


jandarmaların bu durum karşısında ağladıkları görüldü. 

MHP'li komandolar, Yürükselim Mahallesinin bir kısmında katliama devam ederken, İl Jandarma Alay Komutanı faşistlerin giremediği evlerde arama yaptı. Jandarma Komutanı, Ankara'dan emir aldığını söyleyerek, Yürükselim Mahallesinde muhasara altında bulunan TİKP İl Başkanı Avukat Haydar Güngör'ün evini sabaha karşı arattı. 

Saldırganlar askeri düzen içinde hareket ediyorlar. Canilerin başında bulunan yüzleri maskeli kişilerin askeri eğitim gördü kleri anlaşılıyor. 
MHP'liler el bombası, ağır makinalı tüfek, uzun menzilli silahlar gibi askeri malzeme kullanıyorlar. 


adlı bölümü ya- 


yayınlanacak. 


18.01 Çocuk Bahçesi 19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 20.40 Şarkılar 

21.20 Tangolar 
21.40 Güfteler ve öy, 22.00 Kısa Haberler 


22.02 T.B.M.M. Saati 22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 

23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.40 Türküler 

24.00 Kısa Haberler 21.00 Program ve kapanış 


16.20 Alkası Yarın 16.40 Türk Halk Müziğin den seçmeler, 

17.00 Deneysel Müzik 

18.50 Hafif Muzik 
19.00 HABERLER 
19.30 Şarkılır 

19.45 Oyun Havalanı 20.00 Kücük Koro 
20.30 Olayların içinden 21.00 Şarkılar 

21.35 Bizden Sesler 22.00 Turküler Geçidi 22.30 Solistler Geçidi 23.00 Küçük Konser 23.30 HABERLER 
23.35 Saz eserleri 

23.55 Program ve Kapanış 


16.00 Oda Muzigi 

17.00 Plaklar Arasında 18.00 Muzıklı Dakıkalai 19.00 Senlonik Muzik 20.30 Cay Müzik 

21.45 Çok Sesli koru 22.00 Muzik Takvımı 23.00 Gecenin Getirdikleri 24.00 Gece ve Muzik 71.00 Program ve kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür. 


Civar illerden ve köylerden getirilen MHP'liler K.Maraş'ta geniş çap- ta bir Alevi-Sünni çatışması yaratmaya çalıştılar. MHP'liler, "Komünistleri ve Alevileri keserlerse cennete gideceklerini" söyleyerek, özellikle Sünni yurttaşları tahrik etmeye Çalıştılar. Saldırganların arasında eli silahlı, satırlı sakallı insanlar yer alıyordu. MHP'lilerin bu tahriklerine rağmen, Sünni yurttaşların evlerine çekildiği ve olayiyük ö 


lara bü Içüde katılmadığı görüldü. 
CHP Yöneticisi 


Mehmet Engizek'in, olaylara MHP Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın, Ankara'dan 50 komandoyla gelerek başlattığını bildirmesinden' sonra, dün de, 12 Mart Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün'ün olaylardan bir hafta önce K.Maraş ve Antep'te toplantılar düzenlediği öne sürüldü. Daha Adana'ya geçen in'ün, bu toplantılar: da "Hükümet sorununun yakım zamanda hallolacağını" söylediği bildirildi. 


SAAT SAAT 
OLAYLAR 


K.Maraş'tak: Ayaımlık ekibiyle sürekli temas halinde olan Haber Merkezimiz K.Maraş'taki olayları saat saat izledi. 


Dünkü geli 


Saat: 01.10 


Aydınlık ekibi telefonla Yürükselim mahallesindeki durum hakkın- 
'da şu bilgileri veriyor: 

Az önce Kuran kursunda kıpırdanmalar ve toplanmalar (o olduğunu duyduk. Jandarma iki sivil şahsı getirmiş ve kuran kursu binasına bırakmış. Bu çok önemli. 
Bunların ordudan yardım gördükleri anlaşılıyor. 

Ortalıkta jandarma, polis görünmüyor. Bir kişi, Ekberoğlu köyünden azılı bir faşistin, yanında bulunan gençlere "Gidin köyden silah getirin, Arama falan yapmıyorlar. 
Kolaylıkla (o sokarsınız" dediğini duyduğunu söylüvor, Fasistler | etkili oıdukları köylerde yığdıkları silahları olaylar sırasında yoğun bir şekilde şehre taşıdılar. Bu gece de silah yığınağı yaptıkları sanılıyor. 
Yanan evler artık kül ol- 


| Saat:01.15 | 


İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun la birlikte on kişilik bir heyetle Saat 22.00 
'de Maraş'a geldi. Bunun 


yanısıra bazı AP'li ve CHP'li parlamenterler de burada bulunuyorlar. 

Bu arada CHP KMa- 
Taş Başkanı Mehmet Parlakyiğit "Basit bir olay değil bu. Düzenlenmiş bir tertip" diyor. 
Kendisi‘ faşistlerin Barış işhanının tahrip edilmesi ve yakılmaları sırasında canını zor kurtarmış. Elebaşıların maskeli olarak dolaştığı ve çeşitli vatandaşların dükkanlarını, evlerini göstererek yaktırdıkları söyleniyor. Yakılmamasını istedikleri evlerin camlarına ve kapılarına "MHP" ve "ülkücü" yazıyorlarmış ve arkadan gelen saldırganlar bunlara dokunmadan geçiyorlar 


Saat:03.35 ` 


kan şimdi hastaneastaneyi geziyor. 
Yürükselim'e de gidecek zannederim. Sabah saat 07.30'dan itibaren soka- ga çız:ma yasağı var. Uzun menzilli tüfekli faşistler Ahırdağı'na kaçmışlar. Arasıra çamlığın içinden silah sesleri geliyor. Yürükselim'e yakın Sergentepe, Mağralı Mahalleleri var. Oralara traktörler taksiler gidin geliyor. 
Alay komutanının İçişleri Bakanına "Yarın solcular saldıracak” şeklinde sözler söylediğini duyduk. 


Saat:: 03.40 


Yenimahalle tarafından silah sederi geliyor. 
Faşistler Yenimahalle'de evleri basıp kızları kaçırdılar. Yürükselim'i çember altına alan faşistlerden bir kısmı aşağıya indiler. Karamaraş oradan Yenimahalle'ye saldırıp bu mahalleleri yıkarak Sakarya Mahallesin- 


MERKEZ BURO” 
İSTANBUL 


S.AYDOĞAN BUYUKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O GURHAN FRTUR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baski: İst. GUNTUR Dağıtımı GAMEDA 


Cağaloğlu, 
Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdare Tel: 26 5437 


Nuruosmaniye Cad. 3/3 


deki faşistlerle birleştiler. 

Ahırdağı'nda faşistler var. Dağdan arada sırada ateş ediyorlar. Şimdiki durum bu. 


Aşağılardan hâlâ silah sesleri geliyor. Ölü sayısı 500'ün üzerinde. Çok sayıda Alevi yurttaşı kesmişler. 

— Hangi mahallelerde 

sayısı daha çok? 
— Yürükselim, Karamaraş, Yenimahalle, Tekke, Sergentepe. Buralarda ölü sayısı çok... 500'in üzerinde insan öldürülmüş, belki de daha fazla. 

Jandarma İl Alay Komutanı faşisilere yardım ediyor. Askerler rap rap yapıyor çarşıda. Ama faşistler rahatça öldürüyor, yağmalıyor, yakıyor. Alay komutanı hiç müdahale ettirmedi. Aldığı emri bile uygulattırmadı. 
Ateş emri verilmiş, askerler söylediler, Onu uygulatmamış Jandarma Alay Komutanı. Ağlıyorar askerer, "Elimizi kolumuzu bağladılar" diyorlar. 
Alay Komutanı tertibin başında. .. X 

Faşistler her. taraftan güç yığıyorlar. Askeri bir harekat. yapar gibi hareket ediyorlar. Yani gelişigüzel bir kalabalığın hareketi değil. Disiplinli ve organize bir faaliyet içindeler. Kollardan saldırıyorar, sonra düzenli bir şekilde geri çekiliyorlar. 
Belli stratejik noktaların basılması, böyle oluyor. 
Tekke (Mahallesinde gur Sivaslı Alevi varaşistler, olaylar başlar başlamaz evlerine girip kesmişler bu ailderi. 
Hepsi akraba olan bir evde, üç-dört ailenin 25 kadar ferdini orada kesmişler. 


Saa 


ölü 


bir dı 


45 


Çok feci bir 
Faşistler hala 
Kana Susa- 


manzara. 
saldırıyorlar. 
mış bunlar. 

Halk ölülerini topluyor. Faşistlerin bundan sonra ne yapacakları belli değil. Tedbirler yetersiz. Halk jandarmaya karşı büyük &"ke duyuyor. 
Güvenlik kuvvetleri canilere müdahale edecek yerde, mahsur durumda- ki halkın evlerini basıyor. 

Bu arada sabaha karşı TİKP İl Başkanı Haydar Güngör'ün evi de arandı. 
Jandarma Alay Komutanı Ankara'dan emir aldiğını söyleyerek aratmış. 


Saat: 11.00 


Askerler de ölüleri toplamaya başladı. Bu tedbirler de yetersiz, Maraş'ın ondabiri Alevi mahdleleri duyor. Şimdi fa- 


şistler işi oAlevi-Sunni düşmanlığına dönüştürdüler. Sakallı yobazlar, 


ellerinde balta, doğruyorlar. Bu olayların sorumlusu, tekrar ediyoruz. Jandarma Alay Komutanı... 
Emniyet Müdürü solda sıfır kaldı. 

Olay mezhep çatışmasına döndü. Uzun menzilli silahlı faşistler Bertiz' deki dağ köylerine kaçtilar. Oralaza çıktılar. 

Faşistler düzenli hareket ediyorlardı. Başlarında askeri eğitim görmüş kişiler var. 

Erkekleri doğradılar baltalarla. Kadınları da dağa çıkardılar. Gögüslerini kesmişler kadınların. Tam bir ortaçağ vahseti. Tam bir hunharlık... 
Fasistler Sakarya mahallerinde , üslenmişler. 
Saldırıları oradan yürütüyorlar. 


VİLAYETE SALDIRI 

Saat 10.10'da büyük bir patlama oldu. 200- 
300 el silah sıkıldıktan 
sonra sayıları bini bulan bir grup Kıbrıs Caddesinden Vilayete doğru saldırıya geçtiler. 

Saldırganlar Vilayetin önündeki askeri barikata 
30 metre kadar yaklaştılar. Bu sırada jandarma havaya ateş açtı. 
Buna rağmen saldırgan grup ateş ederek ilerlemeye devam etti. Ellerinde sopalar ve silahlar vardı. Binaların üzerinden de askerlere ateş ediliyordu. Daka sonra askerlerin ateş açısını biraz daha aşğıya indirince topluluk bir panik içinde dağıldı. Bu arada olay yerinde çok sayıda sopa, ayakkabı, şapka kaldı. 
Saldırgan grup çarşının içine çekildi. Toplanıp 


ANKARA BURUSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BUROSU: #57.Sak Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU; Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17.493, 


MHP K.Maras ta 900 yurttasımızı katletti 


tekrar harekete geçtiler. 
"Allah, Allah" diye bağırarak ve -tekbir getirerek askerlerin üzerine - yürüdüler. Aym zamanda "Komünistlere ölüm", "Müslüman Türkiye" diye de bağırıyorlardı. Bu saldırıda da çok sayıda silah atıldı. Asker de yüzlerce mermi yaktı. Askeri kariyerlerin üzerindeki uçaksavarlar da ateş etti. 
Bu arada 10-15 dakika savaş meydanına döndü Vilayetin önü. Meydan tamamen mermi kovanlarıyla dolu. Çok sayıda uçaksavar, G-3 tüfeği mermisi yerleri dolduru- 


yor. 

MHP'liler bu saldırılarla olayları daha da büyütmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanı, Vali ve diğer yetkililer saldırıyı Vilayet binasının pencelerinden seyrettiler. 


Yürükselim ve Mağra Mahallesine jandarma gi- 


remiyor. Faşistler barikat kurmuşlar. Caddelerde ölülerin kokmaya başladığı söyleniyor. Halk, jandarmalara koşup, "Ölülerimizi nereye taşıyacagız?" diye soruyor. Jandarmalar telaş içinde bir şey söyleyemiyor. Son durum bu... Savaş devam ediyor yani... 


Saat: 12.00 


K.Maraş olaylarında yaralanan ve Adana'ya götürülen 6 kişiden 4'ü öldü. Ölenlerin isimleri şöyle: Hüseyin Köse, Şeref Kutsal, ökkeş İnce, Metin Kürklü. Cenazelerin K.Maraş'a gönderildi - ği bildirildi. 


Önceki gece KMaraş'a gelen İçişleri Bakanının basın mensuplarına, "Olaylara tamamen hakim olduk" demesinin üzerinden 24 saate yakın bir zaman geçti. Ancak olaylar durmadı. Devam ediyor. Hem de İçişleri Bakanının gözünün önünde, 

MHP'liler şehrin doğu ve batı mahallelerine sızmaya ve buralarda yanın çıkarmaya başladılar. 
tfaiye ekipleri yangınları söndürmeye çalışıyor. 
Ancak saldırganlar itfaiye ekiplerine de mani oluyor. 
Hükümet binasının hemen yanındaki Seker Apartmanı da yakıldı. 

« İçişleri Bakanı özaydınlı ve diğer mülki ve askeri erkan yangını Vilayetin penceresinden seyrediyorlar. Bu arada Yenimahalle'de sağ kalan Alevi yurttaşların katle dilmesi için de yeni bir harekatın başlatıldığı öğrenildi. MHP'liler hayatta kalan Alevi yurttaşların evlerine girerek herkesi katlediyorlar. Şehirde yiyecek sıkıntısı had safhaya yükseldi. Ekmek bulunamadığından açlık başgösteriyor . 

Bu arada önceki gün akşam Devlet Hastanesi - ne yaralı getiren bir ambülans, faşistler tarafından yakıldı. Şoförü Abdurrahman Soysal'ın başından yaralandığı öğrenildi. Dün sabaha karşı da Namık Kemal semtindeki bir karakolun kurşunlandığı bildirildi. Araç bulabilen kişiler şehri terketmeye başladılar. 

Öte yandan Kayseri" deki Hava İndirme Birliğinden çok sayıda askerin Gaziantep'e geldiği ve buradan otobüslerle K. 
Maraş'a (o sevkedildikleri haber alındı. 

Yaralıların fazla olması yüzünden Devlet Hastanesinde yer kalmadı. Yaralıların bir kısmının koridorlarda tedavi edilmesine başlandı. Bu arada doktor ve hemşire sayısi- nın azlığı nedeniyle, İçel, Adana, Malatya ve Gaziantep'ten doktor getirterek yaralıların tedavi edilmesine çalışılıyor. 

Ancak saldırılar yüzünden halkın yaralılarını hastaneye götüremediği ve evlerde çok sayıda yaralı insanın bulunduğu bildiriliyor. 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan ile, Devlet Bakanı Salih Yıldız, Adalet Bakanı Mehmet Can ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur da 
K Maraş'a geldiler. Ellerinde sopalar ve palalar bulunan bir grup şehrin girişinde Mete Tan'ın arabasının yolunu kesti. 
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$aat:13.00 
çişleri Bakanı Özay- 


dınlı, dün gece olayların cereyan ettiği yerde gezdiğini ve buralarda çok sayıda ölü ve yaralıyla karşılaştığını söyledi. 
Hastaneyi de ziyaret eden İçişleri Bakanı ağır yaralı olan polis memuru Mehmet Poyraz'la görüştü. Mehmet Poyraz, Bakana şunları söyledi: 

"Elimdeki silahı aldılar. Karşı tarafa ateş etmemi söylediler. Ben de etmeyince beni bu hale getirdiler." 

Dün gece Vilayete gelen bir yurttaş Yenimahalle'de 8-9 kişiyi kesilmiş vaziyette gördüğünü söyledi. Sabaha karşı bir üstçavuş Ortatepe Mahallesinde Sağlık Ocağına yaralı olarak götürülen iki kişinin, saldırganlar tarafından buradan alınarak kurşuna dizildiklerini belirtti. 


Hükümet konağına devamlı yaralı geliyor. Bir kadın hükümet konağın- da Bakanın bulunduğu o- 


danın önüne gelerek oda-“ 


y! yumrukladı. Ağlayarak, "Hükümet yok mu? 
Evlatlarım evde yanıyor" diye bağırdı. 


onaklar, Yenimahalle ve Tekke semtlerinde faşistler yeniden saldırıya geçtiler. Eski Belediye ve PTT civarında jandarma ile saldırganlar arasında çatışmalar oluyor. Buralardan uçaksavar salvoları duyuluyor. Jandarmaların faşistlerin üzerine mi, yoksa havaya mı ateş ettikleri anlaşılamadı MHP' liler birtakım kara sakallı adamları, jandarma ile karşı karşıya getirmeye ve böylece olayları daha da büyütmeye çalışıyorlar. Bundan sonra tekrar Yürükselim'e saldırıya geçecekleri anlaşılıyor. Yürükselim halkı hükümet- 


ten acil yardım S0 


Vilayet önünde askeri birliklerle çatışma devam ediyor. Evleri yananlar- dan 500 kadar yurttaş vilâyete sığırimış durumda. 
Başta vilayet erkanı, hü-Künt Yetkilileri; basın mensupları olmak üzere hiçbirimizin can güvenliği yok. Şimdilik hepimiz sağ salimiz. Biraz sonra 


ne olacağı belli değil. . . 
Saat: 14.00 
naramaraş ta, Tekke mahallesinde çatışmalar devam ediyor. TİKP İN Başkanı biraz önce Orhan Birgit'le görüştü. Ona da durumu anlattı. Buradaki askeri birlikler şimdiki güçleriyle olayları önleyemeyecek. 
Dah: büyük bir kuvvetin gelmesi gerekiyor. Askerler korkutmak amacıyla silah sıkıyor. Saldırganlar da bunu fark etti. Onun için teslim olmuyorlar tabii... Biraz yüklenisle teslim olacaklaraDurum bu... 

Şehrın gırışındeki id su köprüsü cıvarında hiçbir güvenlik önlemi alınmıyor." Bu nedenle şehre girip çıkmak isteyenler, elleri sopalı ve palalı olan komandoların saldırılarına uğruyorlar. Otobüs terminalı kapatıldı. 


Saat: 14.30 


Faşistler çok sayıda yaralının bulunduğu devlet hastanesine üç kez saldırmak istediler. Saldırganlar güvenlik kuvvetlerince engellendi. İlk tesbitlere göre, kurşun yarası alarak ölenlerin büyük bir bölümünün uzun men zilli A-6 tipi tüfeklerle vurulduğu anlaşıldı. 
K.Maraş 'ta durum gerginliğini koruyor. Yer yer silah ve patlama sesleri duyuluyor. Anadolu hamamının çatısından Sakarya Mahallesindeki bazı evlere yanıcı maddeler atılıyor. Yürükselim ve Yenimahalle semtlerinde ise mahsur kalan halkı kurtarmaya giden polislerin üzerine bazı kişilerce ateş açıldı. 
YSE Bölge Müdürlüğü saldırganlarca işgal edildi. 
Dağlık bölgelerindeki bazı semtlere askeri bir-Hkler araçlarla çıkamıyorlar. Bu semtlerden silah sesleri gelmeye devam ediyor. Sakarya Mahallesi yakınlarında bir er açılan ateş sonucu ağır yaralandı. 
Yakınlarını kaybeden yüzlerce kişi vilayet 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önünde toplanarak "Bu şehirden gitmek istiyoruz, bize yardım edin. 
Asker değil, şehri terk için araç istiyoruz” diye bağırıyor. 

Olayları incelemek üzere K.Maraş'a gelen AP'li parlamenterler heyetinin yolunu kesen Sabiha Kılıç adlı kadın "Sizi biz başımıza getirdik, alacağınız olsun. Eğer kapımızda MHP yazsaydı, başımıza bunlar gelmezdi" diye bağırdı. 


Saat: 14.50 


Sakarya Mahallesin- den istasyon tarafından ve Kıbrıs Caddesinden gelen saldırganlar Vilayeti çembere almaya devam ediyor. 200 metreye kadar yaklaştılar. Kurşun sıkıyor, evleri yıkıyorlar. 
Olaylar hiç yatışmış degil. Bugün hiç yakılmadıysa yaklaşık 100 bin mermi yakıldı. Sürekli yangın, sürekli patlamalar, sürekli ölüler. 


Saldırganlar hükümet konağına girmeye çalışıyorlar. Bu arada Yenişehir karakolu faşistler tarafından kundaklanıyor. 
Şehre geen AP'li ve CHPli bazı parlamenterler belediye oparlörlerinden anonslar yaparak halkı gikunete dâvet edi- 


vor, 
K.Maraş 'ta katliam sü- 


rerken bazı MHP'lilerin ellerinde bombalarıyla yakalandığı bildirildi. 


Ayrıca Sakarya semtinde, Ramazan Demircik adlı askeri yaralamaktan sanık 7 MHP'li gözaltına alındı. 

Kayseri Hava İndirme Tugayından gelen takviyeden sonra Bolu, Diyarbakır, ve Nevşehir'den de bazı askeri birlikler şehre geldiler. 


Sehirde okullar hir hafta tatil edildi. Vilayet Komağında mahsur bulunan ve çoğunluğunu. kadınlarla çocukların oluşturduğu 500 kişilik grup garnizona nakledilmeye başlandı. 

İki günden beri bir savaş -'alanını andirans K.Maraş'ta silah seslerin- de bit azalma görülüyor. 
Kayseri'den gelen hava indirme komandotugayına bağlı birliklerin kentin girilemeyen kesimlerine yavaş yavaş girmeye başladıkları bildiriliyor, 


Şehrin tüm kritik noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı. Bu arada Vilayet binasının önüne yeni askeri kuvvetler yerleştirildi. 


Olaylar sırasında askeri birliklerin üzerine dinamit atan Hacı Salman ile Hasan Salman adında iki kişi yakalandı. Bu iki kardeşin yanısıra, Yenimahalle semtinde askeri birliklere ateş açan Mithat Değirmenci ve Kadir Eroğlu adındaki kişiler de ele geçirildi. 17 
yaşında olan Kadir Eroğlu'nun kolunda üç adet saat bulunduğu görüldü 


Saat: 18.00 


K.Maraş'ta olaylar ve özellikle Yenimahalle'de yangınlar hâlâ sürüyor. 
Hâlâ her yandan silah sesleri geliyor. MHP'li caniler kendilerini dağıtmaya gelen askeri birliklere ateş açıyorlar. Gavur dağında bulunan silahlı saldırganların, uçaklardan açılan ateşle dağıtılmasına çalışılıyor. Güvenlik kuvvetleri halen şehirde sükuneti tam ola-Yak sağlayamamışlar ve duruma hakim olamamışlardır. Yürükselim Mahallesinin sadce bir kesimin- de 35 ölü tespit edilmiştir. Kaşanlıların oturduğu kesimde ise daha çok sayıda ölü olduğu sanılmaktadır. 


Saat: 18.15 


K.Maraş Milli Eğitim Müdürü Kasım Koç, merkeze bağlı Çokyaşar köyüne bugün bir baskın yapıldığını ve tahminer 
15 kişinin öldürüldüğürü 
bildirdi. Dört kişinin cesetlerini gözleriyle gördü- günü söyleyen Kasım Koç, bu köyde Alevi yurttaşların oturduğunu sözlerine ekledi. 


Saat: 20.30 


Silah sesleri şimdilik kesilmiş durumda. Bugün 


İSVEÇ 
Luntma 
kargatan 58 
11358 
Sfockholm 
Tel: 30 56 39 


HOLLANDA 


Bildstr-53 
Utrecht 
Tel:314761 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
(V.D) 

Lozan 


sadece Karamaş'ta ölenlerin sayısı 20 civarında. 
Bir saat önce hastanede 
görevli bir doktor, 20 
tane ölü getirildiğini söyledi. Başka taraflarda ölenler de var. 

Şu anda yangınlar devam ediyor. Mahalleler boş. Silah sesleri duyulmuyor. Akşam oldu mu evlere çekiliy orlar. 

Çok yağma var. Bir polisle görüştük. Birini yakalamışlar, cebinde altın bilezikler, altın zincirler bulmuşlar. Köseli köyünden Hacı Hüseyin Gal adında biri. Köseli Maraş'n merkez köylerin- den. 

Yürükselim'in tellerini kesmişler. 

Yaktıkları evlerden alevler yü kselmeye devam ediyor. Kalan evleri dönüp ateşe veriyorlar. Asker pasif. Asker havaya ateş ettikçe, onlar da üzerlerine ateş edilmeyeceğini anlamışlar, yakıp yıkmaya devam ediyorlar 


—ilk günkü saldırıda 

gibi olaylar oldu? 
—MAHP'liler planlı saldırdılar. Dört noktadan saldırdılar. Esas büyük iki kanat Yürükselim'de devrimcilerin bulunduğu evlere doğru yöneldi. Kuvvetlerinin büyük kısmını bu kanatlara yığmışlardı. 
İki kanatta 750'şer 1000' er kişi vardı. Ellerinde otomatik tüfek bulunan toplam 2000 kişiydiler. 
Önce bir kahveyi ktilar, sonra da bir kişiyi öldürdüler. 


ne 


pm 


| Cehenneme sağ girdim 


Baş tarafı 1. Sayfada 


onlar da bilmiyorlar. Vilayete gitmek istediğimi söylüyorum, 100 metre ilerde” diyorlar. Orada durum nasıl diye soruyorum, valla hiç bilemeyeceğiz" diyorlar. 100 metre bir mesafe için 


Herkes olduğu yerde raptolmuş. Hareket 


yok. Antep'ten beri büyük bir cesaret gösterip gelen şoför, "Abi ben burdan bir adım öteye kıpırdamam. Sen bir itfaiye arabasına bin git 


| 
| bile bağlantılar kopuk. 
| 
| 
| 


diyor. Zar zor ikna ediyorum. Vilayetin yakın 


ufak bir belirti yok ama, mecburen öyle söy- 


lüyorum. 


Şimdi saat 7.30 suları. Bu satırları Vilayette 


cak gün ışıdı. Hoparlör sesleri sokağa çıkma yasağını duyuruyor. Birazdan çıkıp dolaşmaya gayret edeceğim, Fakat kimse en ufak bir güvence vermiyor. Her şeye rağmen, Yürükselim e Mağaralı'ya ve Sergentepe'ye gideceğim. Ve cehennemin tam ortasında çalışmaya gayret edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Fırsat olursa dahada 


görüşeceğiz. 


| 
| 
| 
ve güvenli olduğuna. Güvenli olduğuna dair en | 
| 
| 


| basına ayrılı bir odada yazıyorum. Dışarıda an- 
| 
| 
| 


ZE ME 


Bu noktadan mahalleye (o giremediler. 
Daha sonra üst taraftan saldırıya geçtiler. Buradaki direnişi daha zayıf gördüler. Ev ev yakarak ilerlediler. En sonuda mahallenin yarısına kadar girebildiler. Mahallenin bu kısmında bazı askerler saldırganalara ateş açınca gerilemek zorunda kaldılar ve daha fazla -ilerdeyemeyeceklerini anlayınca şehrin merkezine indiler. 
Yeni mahalleye ve Karamaraş'a gittiler. Buraların da tamamını ele geçiremeyince geri dönüp aşağıya vurdular. 


Saat: 21.00 


K.Maraş Cumhuriyet 


Savcısı Dundar Taner yaklaşık yüz kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 25'inin tutuklandığı: nı bildirdi. p 
Itfaiye ekipleri askerlerin korunması altında yangınları söndürmeye çalışıy orlar. 

, Valiliğe sürekli öldürme, yaralama, baskı, yak- ma ve yıkma ihbarları geliyor. Son olarak Elbis: tan'dan otobüslerle komandoların geldiği ve Dumlupınar semtini bastıkları öne sürüldü. 


Henüz açıklanmayan bir nedenle şehrin bütün elektrikleri kesildi. K.Maraş karanlığa gömüldü. 


Türkiye işçi Köylü Partisi 


Baştarafı 1. Sayfada 


Sabah telefonda arkadaşımız saldırının ancak askeri uzmanlar taraf- dan yönetilebilecek bir hareket olduğunu belirttiler. Bu işten anlayan kimseler, birtakım subay emeklileri, subaylar bu hareketin bir kara cehalet hareketinden ibaret olmadığını uzmanlar tarafından yönetilecek bir taktik ve strateji işlendiğini söylüyorlar. MHP ileri gelenlerinden Osman 


eski 12 Mart generali Faik Türün Antep mitingin- den sonra Adâha'ya-gelerek burada bir otelde AP ileri gelenleriyle yaptığı kapalı bir toplantıda aynen şunları söylemistir: 


“Yeni yılı hükümete ve solculara zindan edeceğiz. Hükümetin Mart ayına kadar işini bitireceğiz.' 

“Bu konuşmayı her an kanıtlayabiliriz. Bu konuşma Maraş'taki tertibin amaçlarından birini 


Ekberoğlu ile 20 kişi ara-, de ortaya koymaktadır. 


ında bundan 15-20 dâki- ka evvel şöyle bir konuş- 


ma geçiyor: Şimdi önce.. 


YSİ'ye saldıralım. Bütünü alevi. Sonra Karamaraş, ondan sonra da Yürükselim mahallesine saldırırız 

TİKP Başkanı Doğu Perinçek Ankara'da izenlediği basın toplantısında K.Maraş katliamın- da başı çeken gücün MHP olduğunu bildirerek şöyle konuştu: 

"MHP'nin başını çektiği saldırganlar K.Maraş'ta mezhep ayrılığı kışkırtarak polisin verdiği bilgiye göre 500 kadar yurttaşımızı katlettiler ve 


-yüzlerce yurttaşımızı ya- 


raladılar Bütün halkımıza başsağlı,,. ve geçmiş olsun diyoruz. Başbakan Ecevit 9 ay önce şöyle demişti: 


'Hükümet uluslararası meseleleri çözmek için ne zaman bir adım atsa te rör ve anarşi hemen tırmandırılmaktadır." 

“Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk adımlarının atıldığı ve Kıbrıs'ta barış umudunun geliştiği şartlarda gerici terör ve katliam da yeni bir boyut kazanmıştır.-Biz bu noktaya dikkat çekmeyi önemli görüyoruz. MC'nin iktidar- dan düşmesinden bu yana MHP büyük zorlukların içine yuvarlanmıştır. 
Ve bu nedenle büyük çılgınlıklara başvurmaktadır, Kahramanmaraş katliamını tertipleyen güç MHP ve onun devlet içindeki gizli suç ortaklarıdır. 

“Ne var ki yurdumuzdaki kargaşalıktan ve halka yönelen saldırılardan en çok yararlanan emperyalist Sovyetler Birliği" dir. Kıbrıs meselesinin büyümesinden ve Türkiye-Yunanistan düşmanlığından medet uman güçler başta dışta Sovyetler Birliği, içte MHP'dir. 

KAHRAMANMARAŞ 
KATLİAMI BİR 
TERTİPTİR 
TERTİBİN BAŞINI 
MHP ÇEKMEKTEDİR 


“Jandarma Alay Komutanının davranışları ve TRT'nin ilk haberinde sağcıları kışkırtması tertibin nerelere uzandığı konusunda ipuçları vermektedir. AP Milletvekili 


ABONE ÜCRE 1LERİ 
Yurt Dışı 


Yurt içi 


90 TL. 


(1 Aylık) 
270 TL.. (3 Aylık 
540TL. (6 Aylık 
1080 TL. (1 Yıllık) 310 DM (Yıllık) 


30 DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 


Jandarma alay komutanı hakkında soruştur- ma açılmalıdır. TRT'nin 
22 Aralık günü saat 20.30 
daki televizyon haber bültenini kim hazırlamış veya hazırlattırmıştır? Bu konu açığa çıkarılmalıdır. 

Kontrgerillanın psikolojik harp taktikleri cümlesinden olarak dün Maraş'ta suların zehirlendiği haberini yayan MİT görevlileri kimlerdir? Araştrrılmalı ve bulunmalıdır. 


ADALET PARTİSINE 
ÇAĞRI 


“Demirel elini Türkeş in kanlı elinden çekmelidir. Demirel hükümeti düşürme hesapları uğruna tertipçilere ve canilere arka çıkmaya son vermeli- 


Air. 
MSP'YE ÇAĞRI 


“MSP sünni halk içinde MHP'nin yaymaya çalıştığı alevi düşmanlığına karşı mücadeletmeli, birlik bayrağını yükseltmelidir," 

JANDARMA ALAY 

KOMUTANI 


Jandarma Alay Komutanı "Solcular yarın saldırıya geçecekler diyerek İcişleri Bakanının yanında jandarma birliklerini! 
saldırıya uğrayan halkın üzerine Sirdürtmeye çalışmaktadır. Bu yanılt- ma çabasına bizzat CHP' 


liler şahit olmuşlardır. 


MARAŞ JANDARMA 
ALAY KOMUTANI 
HAKKINDA BİLGİ 
Alay komutanı Albay 

Partimiz kurucularından Mehmet Çetin'in jandarma tarafından katledilmesinden sonra Haziran 1978'de askeri bir heyetle Demirciler köyüne ~eldi. Doğrudan doğ:.ya İbrahim ağanın. oğlu Mehmet'in evine gittiler. 
Albay orada şu şekilde konuştu: ''Aydınlık gazetesi ağalara düşmanlık yapıyor. Mehmet Çetin'in öldürülmesini ağaların üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Bize yardımcı olun, Mehmet Çetin'i bir jandarma erinin vurduğunu söyleyecek kimse yok mu?" 

Hatırlanacağı gibi Mehmet Çetin'i assubay Başçavuş Hüseyin Tosun vurmuştu. Albay, bir erin vurduğu şeklinde ifade verecek bir yalancı şahit bulmak için köylülere 


İLAN TARİFESİ: 


2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 


Yayın ilanı 


* (Yayın Sayfasında Doğum,Evlenme Ölüm($ Santim)350 lira Küçük İlanlar 


baskı yaptı. Sonunda, Yusuf Bulut adlı ere Mehmet Çetin'i kendi 


silahıyla öldüğü yolunda ifade vermeyi kabul ettirdiler. 

“Gene Kahramanmaraş Jandarma Alay Komutanı Albav arkadaşımız Mehmet Cetini öldüren jandarma birliğinin. komutanı olan Jandarma Yüzbaşısı tbrahim inseren'i şikayet eden Avukat Haydar Güngör'e baskı yaptı. 

HÜKÜMETE VE 

CHP'YE ÇAĞRI 


Hükümet tertipçilere ve canilere karşı Ecevit” in meşhur sözleriyle "kinp dökmeme" siyaseti izledi. Yalnız katiller kırılp dökülmedi. Oysa halk kırılıp dö külm ektedir, Kontrgerillanın ve MHP' nin işlediği cinayetlerin üzerine sünger çekti. 
Canileri açığa çıkarmadı. 
Şimdi halk bu politika- nın bedelini kanıyla ve 
canıyla ödemektedir. 1 
Mayıs katliamının hesa- 


bının sorulmamasının bedeli Kahramanmaraş katliamıdır. Kahraman- 


maraş katliamının üzerine gidilmemesinin bedeli ise daha büyük tertip- 


ler ve katliamlar olacak- 


tır. 
“Hükümet Kontrgerillanın başını çektiği katliam ve tertipleri” 'açığa çıkarmalıdır. Hükümet yeni ter tiplere karşı sıkı tedbirler almalıdır. Şu anda MHP'li komandolar An kara Bahçelievler'de toplanmakta ve Antep'te 


olay o çıkaracaklarından sözetmektedirler. Uyarıyoruz. 


"CHP, AP, MSP ve demokrasiden bağımsızlıktan yana olan bütün güçleri MHP ve Kontrgerilladan hesap sorulması için mücadeleye ve anatşinin kaynağı olan iki süper devlete karsı birliğe çağırıyoruz. 
rumluluğumuz büyüktür. 
Davranışımız da bu büyük sorumluluğa uygun olarak cesur olmalıdır. 


ALEVİ VE SUNNİ YURTTAŞLARA 
BÜTÜN HALKA ÇAĞRI 
"Soğu kkanlılığımızı koruyalım. Yeni tertiplere ve kışkırtmalara karşı uyanık olalım. 


"Sünni yurttaşlar, Alevi-Sünni düşmanlığına karşı mücadele 


edelim. 

“Alevi yurttaşlar intikam ve misilleme kışkırtmalarına karşı uyanık olalım ve Sünni düşmanlığı ile mücadde eddim. 

"Halkımız bütün inançlarda yurttaşlar olarak, Alevisiyle Sünni siyle, tarihinde bağım sızlık ve özgürlük içir birleşmiş ve büyük zafer ler kazanmıştır. 

"Birleşelim, iki siper devlete ve MHP'ye karşı mücadele ede im. 

DOĞU PERİNÇEK 


à 


(Santimi) 250 lira 

Santimi) 300 lira İSantimi) 190 lira 
30 lira 
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(Kelimesi) | 5 lira 


MHP ve | 


So- j 


FOTOĞRAFLAR 


AYDINLIK 
EKİBİ 


Yakınlarını kaybeden ve Vilayete sığınan bu ana acı içinde bağırıyordu: "Gözlerimin önünde öldürdüler komşularımı. Bunlar insan değil, cani." 


—— 


Cl ee 
Dün öğleden sonra saldırılarını Sakarya Mahallesinde yoğunlaştıran MHP' 

lere jandarmalar müdahale etti. Fotoğrafta faşistlerin mahalleye saldırmasını engellemek amacıyla mevzilenmiş askerler görülüyor. 


Li 


3 i i Fa 
Jandarmalar Sakarya Mahallesine saldıran faşistlerden b 


Fotoğrafta yakalananlar Adliye binasına götürülürken. ... 


KAHRAMANMARAŞ OLAYLARI NEDENİYLE ÇİN RÖPORTAJINI 


YAYINLAYAMADIK. OKUYUCULARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ. ... 


ir kısmını yakaladılar. 


Saldırının iki 


Yıkılmış evler.... 


Yağmalanmış dükkanlar... 


500'e yakın ölü.... 


1000'i aşkın yaralı... 


AYDINLIK EKİBİ 

KAHRAMANMARAŞ ' tan 

bildiriyor 

MHP'lilerin adım adım hazırladıkları kanlı tertip Kahramanmaraş halkını ve bütün Türkiye' yi acıya boğdu. 


Olayları gördük. Yaşadık... 
Gözümüzün önünde cereyan eden saldırılara tanık olduk. Vilayete sığınan yaralı, kadın, çocuk, yaşlı, genç insanların acıları anlatılacak gibi değil. Musa Suna... Gözünün önünde kırısı ve çocuğu öldürülmüş. Kendisini de öldü diye bırakıp gitmiş katiller. Ağlayan ihtiyar analar... 
Anlatılacak gibi değil, . . 


Adım adım hazırlandı bu tertip... Hem de devletin içindeki, ordunun ve MİT'in içindeki karanlık güçlerle kolkola... 45 milyon, hepsi bu vatanın evlatları. 
Ve 4 yıldır izlediğimiz feci manzaranın doruğa ulaşan feci sonuçları. Ve Kahramanmaraş'ta işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, AP'lisi, CHP'lisi, MSP'lisi, devrimcisiyle halka’ karşı girişilen toplu katliam... Bir avuç demokrasi düşmanı gözü dönmüşün Türkiye halkına çektirdiği bu acılar artık yeter... 


Katil suratlarınızı daha ne kadar (karanlıkta saklayabileceksiniz. Sanmayın ki yüzünüzü örttügünüz de yaptıklarınız da gizli kalacak... 

Kahramanmaraş'ın üzeri siyah bulutlarla kaplı, Evler yıkılmış, apartmanlar yanmış, yağmalanmış... Sokaklarda insan ölüleri var. Katiller iki gün boyunca ellerinde makinalı tüfekler, el bombaları, satırlarla dolaştılar. Kapıları kırdılar, çoluk çocuk insan katlettiler. Bazı aileleri tümüyle yokettiler... 


Kahramanmaraş'ın üstünü duman kaplamış... 

Ama bu dumanlar er geç açılacak... 


İşte Kahramanmaraş'ın yüzlerce insan katletti. 


Dün sabah MHP'liler busefer Vilayet binasına saldırdılar, Vilayette, İçişleri Bakanı ve halktan insanlar vardı. Şiddetli bir patlamadan sonra, 200-300 el silah sıkıldı. Ardından saldırı başladı. Bu arada askeri birliklere civardaki evlerden ateş açıldı. Askeri birliklerinde ateşe karşılık vermeleri üzerine saldırganlar dağıldılar. Ancak Vilayete karşı saldırılar öğleden sonra da devam etti. Vilayete saldırdıktan sonra dağılan faşistler şehrin diğer mahallelerine dağılarak katliama başladılar. . . 


eği 


? i 2 : AEEA Şi % Saldırılar sırasında yaralanmış bir.vatandaş. . . İşte yağmalanmış dükkanlar, yıkılmış evlerd 


A 3; 
a A n 


Ai a jet ” 
lelerinden birisi. MHP'li caniler bunlar gibi 


ese 


de sald 


X, pun a 


ırganlardan canını zor kurtardı. Yıllardır 


bu. 
Yakılmış şehirde oturuyordu, zaf zor geçinip gidiyordu. Şimdi bütün hayatı bir araba... değişti. Güzel Maraş bir cehennem haline getirildi. . . 


Bu yaşlı nine 


